
'ALGEMEEN HANDELSBLAD'

Er waren in Amsterdam, maar ook elders, meer oud-abonné's van Het
Volk die zich op het Algemeen Handelsblad geabonneerd hadden; bij diegenen
die de omzwaai van de Nieuwe Rotterdamse Courant niet hadden willen mee-
maken, had zich hetzelfde verschijnsel voorgedaan. Vooral in kringen van de
Nederlandse Unie was het Algemeen Handelsblad populair geworden; het
aantal abonné's, ca. 55000 in mei '40, stond in de zomer van '41 op 66 000.

De hoofdredacteur, D. J. von Balluseck, was een overtuigd Unie-aanhanger,
de gehele redactie was' goed', met uitzondering evenwel van de landbouw-
redacteur, S.S. Hoogterp, die al in '33-'34 een tijdlang donateur van de
NSB geweest was, in '40 lid geworden was van Nationaal Front maar zich
eind '40 bij de NSB had aangesloten. Blokzijl die jarenlang het Algemeen
Handelsblad in Berlijn vertegenwoordigd had, kende Hoogterp goed en hij
was het die in juni '41 Janke aanried, eens met Hoogterp te spreken.! Dat
gesprek vond vermoedelijk kort na de Duitse invasie van de Sowjet-Unie
plaats. Hoogterp deed aan Janke, aldus diens latere verklaring, 'een omstandig
verhaal over de sabotage bij het Algemeen Handelsblad. De onderdirecteur
Boskamp was volgens hem de hoofdschuldige, hij wist von Balluseek mee
te slepen.f Deze verklaring leidde er toe, of droeg er althans toe bij, dat
Janke en Blokzijl samen met twee hunner medewerkers op woensdagavond
25 juni besloten, een soort overval op het Algemeen Handelsblad te laten
plegen: op vrijdagochtend 27 juni zou de Sicherheitspolizei een inval doen
zowel in het bedrijf te Amsterdam als in de bureaus van de ook al voor on-
betrouwbaar gehouden Haagse correspondenten ; hoofdredacteur von
Balluseek en onderdirecteur A. J. Boskamp zouden gearresteerd worden:
zo zou men er de schrik in jagen. Gehoopt werd dat zowel de raad van com-
missarissen waarvan een bekend Amsterdammer, mr. Chr. P. van Eeghen,
voorzitter was, als de directeur, mr. H. M. Planten, zich bij die voldongen
feiten zouden neerleggen; het was overigens de bedoeling dat de chef alge-
mene zaken van het bedrijf, A. J. van Dijk, lid van de NSB, 'de eigenlijke
directeur' zou worden.ê
De invallen werden inderdaad uitgevoerd, niet evenwel op vrijdagochtend

27 juni (het kan zijn dat men bij het Reichskommissariat meende dat zij op de
dag van Seyss-Inquarts toespraak op het IJsclubterrein teveel opschudding
zouden wekken in de Amsterdamse krantenwereld), maar ruim een week

1Blokzijl was een aantal maanden een vrij ineffectief toezichthouder op De Stan-
daard geweest; een uitnodiging van Ceneralkommissar Schmidt om diezelfde'
functie bij het Algemeen Handelsblad te vervullen, wees hij af, vermoedelijk eind
mei '4I. 2 A.]. van der Leeuw: p.v. W. Janke (24 sept. 1947), p. 1 (Doc 1-810,
a-19). 3 Notitie, 26juni 1941, van Blokzijl aan Goedewaagen (Cpz, 179).

301


