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later: op zaterdagochtend 5 juli. Een deel van de redactie-archieven werd in
beslag genomen, nagegaan werd welke Joden nog op de lijsten van redactie-
personeel stonden (het waren er veertien), von Balluseek en Boskamp
werden verhoord; twee dagen later, 7 juli, werden zij in hechtenis genomen.
Een week later, I4 juli, werd directeur Planten bij Dreves ontboden. Dreves
stelde de volgende eisen: onmiddellijk ontslag van von Balluseek en Bos-
kamp; benoeming van Hoogterp tot 'waarnemend hoofdredacteur'; be-
noeming van van Dijk tot onderdirecteur; ontslag van alle Joodse personeels-
leden. Werden die eisen niet aanvaard, dan zou, aldus Dreves, het Algemeen
Handelsblad opgeheven worden. planten en de raad van commissarissen
gaven toe: alle eisen werden aanvaard. Van de redactieleden namen er daarop
drie ontslag: G. Werkman (die zich in de herfst van '40 zo verzet had tegen
de gelijkschakeling van de journalisten-organisaties), E. Messer en mej. W.
Hora Adama. ' ,

Als enig motief voor hun aanblijven gaven planten en de leden van de
raad van commissarissen later op, dat zij het personeel (het Algemeen Handels-
blad had ongeveer vierhonderd man in dienst) niet in de steek wilden laten
C.q. uitleveren aan onderdirecteur van Dijk. Is het vreemd, te veronder-
stellen dat mede de behoefte om de geïnvesteerde kapitalen te redden en dat
óók angst een rol gespeeld heeft? Men wist niet dat von Balluseek en Bos-
kamp na een maand vrijgelaten zouden worden en de betrokkenen moeten
het, dunkt ons, voor waarschijnlijk gehouden hebben dat ook zij opgepakt
zouden worden als zij weigerden, de eisen van de Presseabteilung in te willi-
gen. Het gevolg van hun zwichten was in elk geval dat het Algemeen Handels-
blad tot diepe ergernis van een aanzienlijk deel van zijn lezers op slag van
karakter veranderde: 'waarnemend hoofdredacteur' Hoogterp (die voor de
aanvaarding van die functie veiligheidshalve het accoord van Mussert
gevraagd had) ging hoofdartikelen schrijven in de door de bezetter gewenste
geest en trok nieuwe medewerkers aan uit kringen van de NSB. De oplaag
daalde van 66 000 tot 26 000 exemplaren. Veel abonné's die er bezwaar
tegen hadden, het Algemeen Handelsblad door De Telegraaf te vervangen,
kozen De Tijd als dagelijkse krant. Later steeg de oplaag van het Algemeen
Handelsblad weer, o.m. doordat NSB' ers die Het Nationale Dagblad te mager
van inhoud achtten, blij waren dat er een ander door NSB' ers geleid dag-
blad was waarop zij zich konden abonneren. Hoogterp was overigens geen
scherpslijper; hij wist dat de meeste redactieleden van harte naar de bevrij-
ding verlangden. Geen hunner werd door hem gedenuncieerd en in de latere
oorlogsjaren waren huilbuien van de steeds nerveuzer wordende 'waar-
nemend hoofdredacteur' niet zeldzaam. Hij wist dat het grootste deel van
het personeel regelmatig een deel van het salaris afstond aan directeur
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