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was-: hij droeg er toen ook zorg voor dat het blad een boete kreeg
van f 5 000 omdat boven een bericht van het DNB over moeilijkheden in het
Protektorat Bohemen-Moravië een kop geplaatst was waar het woord 'op-
stand' in voorkwam. Geleidelijk werd de bezetter in toenemende mate
ontevreden over Cnossen en in november' 43 werd deze afgezet. De publi-
katie van De Standaard werd ook nadien voortgezet.ê

Maar de bezetter was niet de enige gebleven bij wie wrevel gewekt was
door Cnossens b~leid. Cnossen had menigmaal de staf gebroken over de
illegaliteit: illegale daden pasten niet in de denkpatronen van deze ouder-
wetse, zeer gezagsgetrouw ingestelde man. Sabotage was hem een gruwel,
liquidatie van NSB'ers en verraders zag hij als moord. Toen de directeur-
generaal van de voedselvoorziening, ir. S. L. Louwes, in de herfst van '43
op een persconferentie tegen de zwarte handel waarschuwde, schreef Cnossen
dat Louwes 'heel wat meer voor ons volk doet dan de 'moedige' schrijvers
van anonieme brieven en pamfletten'; de 'geestelijk-zedelijke inslag' van
ons volk werd, meende hij, 'niet in de eerste plaats door het nationaal-
socialisme' bedreigd doch 'vooral doordat men tornt aan wat altijd gold als
normatief', 'door 'een balkanmentaliteit.P

Een uitlating als deze (er waren er meer) werd door de duizenden gerefor-
meerden die in hun arbeid voor Trouw, voor de Landelijke Organisatie
voor Hulp aan Onderduikers en voor de Landelijke Knokploegen hun leven
op het spel zetten, alsleen trap in de rug beschouwd.

*

Door het verbod van De Maasbode (januari '41) was het oudste Nederlandse
katholieke dagblad, De Tijd, in katholieke kring het enige gezaghebbende
dagblad geworden. De Tijd was, zoals wij al eerder weergaven, wegens het
overnemen van het ironische artikel van De Residentiebode over het effect
van de Engelse bombardementen op Duitsland ('dit was Keulen', 'hier stond
de Dom') in mei '41 voor een periode van zes weken verboden, overigens
zonder dat men die reden opgegeven had aan de hoofdredacteur, mr. L. G.
A. Schlichting, of aan de hoofdredacteur van de gewestelijke edities van het
blad, H. C. J. A. baron van Lamsweerde. Hun beiden bleek spoedig dat

1 Brief, 4 nov. 1941, van W. Janke aan de BdS (a.v.). 2 In 1944-45 verleende de
drukkerij van De Standaard belangrijke hulp aan de illegaliteit; ook de door het
College van Vertrouwensmannen opgestelde bevrijdingsproclamaties werden er
gedrukt. 3 De Standaard, 23 okt. 1943.


