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Het was Schlichting en van Lamsweerde een ergernis dat dit soort ver-
togen in hun blad gepubliceerd werd! en toen zij dan ook begin augustus
vernamen dat in het mandement der bisschoppen de zinsnede voorkwam, dat
'van een katholieke pers nauwelijks meer sprake kan zijn', vatten zij dat zo op
dat het beleid van De Tijd nu toch ook door het Episcopaat gedesavoueerd
was. Met goedvinden van commissarissen en de directie legde Schlichting
(die samen met van Lamsweerde zijn ontslag indiende) aan Janke de vraag
voor of de bezetter verlof kon geven tot het staken van de uitgave van
De Tijd. Twee weken later kreeg hij te horen dat zulks verboden was.
Intussen had evenwel de bisschop van Haarlem, mgr. J. P. Huibers, Schlichting
doen weten dat hij het behoud van De Tijd in het belang achtte van katholiek
Nederland. Dat standpunt werd door mgr. de Jong bevestigd. De bisschop
zowel als de aartsbisschop koesterden een dubbele vrees: dat, na het even-
tueel verdwijnen van De Tijd, de katholieke lezers in sterker mate bloot-
gesteld zouden worden aan nationaal-socialistische propaganda èn dat die
lezers, op niet-katholieke bladen aangewezen (De Telegraaf bijvoorbeeld),
van de katholieke levenssfeer zouden vervreemden.

Schlichting en van Lamsweerde kwamen van hun ontslagaanvraag terug.
Beiden hadden het gevoel, in een akelige dwangpositie te verkeren. Van
Lamsweerde bevrijdde zich daaruit door van de herfst van '41 af zijn werk
bij De Tijd (waarin hij spoedig niets meer schreef) met een belangrijke illegale
activiteit te combineren'', Schlichting concentreerde zich weer op zijn dag-
blad, maar toch niet zonder twijfel: herhaaldelijk vroeg hij anderen om
advies of hij er niet toch beter aan deed, heen te gaan. Dat werd hem als
regel ontraden. wel was het zo dat af en toe weer kwalijke beschouwingen
van Cageling in De Tijd verschenen (in april' 42 noemde deze de illegale pers
een uiting 'van een soort ziekelijke romantiek' en de schrijvers in illegale
bladen 'woordhelden die zich verder buiten schot houden"), maar de lezers
wisten toen wel dat men wat 'onze diplomatieke redacteur' schreef, beter

lOok het artikel van IQ juli dat wij op p. 96 aanhaalden, was door Cageling
geschreven. • Toen de gewestelijke edities van De Tijd eind' 41 opgeheven werden,
werd van Lamsweerde adviserend lid van de hoofdredactie. De taak had niet veel
om het lijf Bovendien was van Lamsweerde toen hij haar aanvaardde, al een
belangrijk medewerker van Koos Vorrink. Hij bleef dat tot Vorrinks arrestatie op
1 april 1943. Van april '42 af gaf van Lamsweerde bovendien een eigen getypt
illegaal blad uit, Luctor et Ernergo, in mei '43 trad hij tot de Raad van Verzet toe.
Nadien schreefhij nog artikelen voor De Oranjekrant, een illegaal blad dat door een
van de andere leden van de Raad, Johan Doom, uitgegeven werd. In februari '44
werd hij, nog altijd 'adviserend lid van de hoofdredactie van De Tijd' gearresteerd
en in het kamp Amersfoort opgesloten waaruit hij met een ernstig longlijden
ontslagen werd. 3 De Tijd, 17 april 1942.


