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dat het Episcopaat een duidelijke publieke uitspraak zou doen die ook tegen
haar bladen gericht was. Die uitspraak kwam toch.' 'Tot dusver heb ben Wij
in het openbaar nog gezwegen', verklaarden de bisschoppen medio juli '44,
'ofschoon Wij ons steeds weer met grote bezorgdheid hebben afgevraagd of
het niet Onze zware plicht was te spreken. Het waren vooralook practische
overwegingen die Ons het uiterste geduld deden betrachten ... Nog langer
zwijgen mogen Wij niet' - en daarop volgde de mededeling dat het Epis-
copaat de drie bladen van het Neerlandiaconcern en De Residentiebodeè niet
langer als katholieke bladen beschouwde. Het Episcopaat wenste dat alle
leidende katholieke werknemers van het concern hun arbeid zouden neer-
leggen. Voor de laatste maal wist Herold moraaltheologen te vinden die er
niet van overtuigd waren dat de moraaltheologie zulks gebiedend voorschreef.
Het neerleggen van de arbeid werd trouwens door de Presseabteilung ver-
boden - en de bladen van het Neerlandiaconcern bleven verschijnen, zij
het met slechts twee pagina's per dag.
Maar dan toch altijd nog zesmaal per week; De Tijd, zoals men zag, slechts

tweemaal.

*

Wat De Telegraaf en De Courant/Het Nieuws van de Dag betreft, herinneren
wij er aan dat de eigenaar van het concern dat beide bladen uitgaf, H. M. C.
Holdert, in juni '40 via zijn zoon, de NSB'er Henri ('Hakkie') Holdert, in
contact gekomen was met een van Musserts naaste medewerkers, ir. C. J.
Huygen. Huygen werd in september '40 secretaris-generaal van de NSB;
tegen een aanzienlijk maandelijks honorarium (dat spaarde de NSB geld)
werd hij Holderts vaste 'adviseur'. Wij merkten verder op dat wij het voor
waarschijnlijk hielden dat deze relatie aan Holderts broer, F. H. J. Holdert,
directeur van het krantenconcern, spoedig bekend was maar dat uit niets
blijkt dat de hoofdredacteur, J. M. Goedemans, of de redacteuren er van op
de hoogte waren: 'Holdert' (wij zullen bij H. M. C. Holdert de voorletters

1 Tekst in S. Stokman: Het verzet van de Nederlandse bisschoppen tegen nationaal-
socialisme en Duitse tyrannie (1945), p. 290. 2 De Residentiebode had zich in de zomer
van' 40 tot de 'Nieuwe Orde' laten bekeren. Van het blad was, zoals wij eerder weer-
gaven, een neveneditie gedrukt voor Arnold Meyers Nationaal Front, zulks onder
de titel Het Nederlands Dagblad. Onder hoofdredactie van Louis Thijssen was
De Residentiebode, ook nadat die neveneditie verdwenen was, steeds verder de pro-
Duitse kant opgegaan.

3II


