‘DE TELEGRAAF

blad als De Telegraaf te veel van zijn vrijheid te ontnemen.”? Maar ook hij
was in de zomer van ’41 van mening dat men de zaken niet op hun beloop
kon laten: als Goedemans zijn houding niet spoedig wijzigde, moest hij
verdwijnen. Er werd druk rondgekeken naar een mogelijke opvolger.
Allerlei namen werden via Huygen aan Holdert voorgelegd: mr. A. F.
Zwaardemaker, hoofdredacteur van De Waag, dr. J. G. Loohuis, hoofd-
redacteur van het pro-Duitse Utrechts Dagblad, J. G. Raatgever, hoofd-
redacteur van Het Nationale Dagblad, de krant van de NSB — Holdert wees
ze stuk voor stuk af. ‘Uw voorstel om Goedemans als hoofdredacteur van
De Telegraaf te handhaven, viel ook niet in goede aarde’, schreef Huygen hem
op I augustus na overleg met Blokzijl. ‘Men drong er bij mij op aan, u te
raden, een snelle beslissing te nemen.’? Nu, ‘een snelle beslissing’ was wel
het laatste wat Holdert wenste. De zaak ging spannen.

In de tweede helft van '41 zag Holdert twee kapers op de kust: de NSB die
het Telegraaf~concern in alle stilte wilde kopen om het, nu vaststond dat
Mussert in de toekomst ‘aan de macht’ zou komen, geleidelijk op een NSB-
koers in te stellen, &n de krantenkoning van de Nazipartij in Duitsland, Max
Amann, Reichsleiter fiir die Presse der NSDAP. De NSB had evenwel geen
geld — Amann had dat geld wél, maar aan hem wilde Holdert zijn concern
niet overdoen. Beide partijen ging hij tegen elkaar uitspelen: tegen de NSB
betoogde hij dat hij niet tot definitieve afspraken kon komen zolang er
Duitse geinteresseerden waren, en telkens als Amann belangstelling toonde,
zei Holdert dat hij zijn aanbod te laag vond en zocht hij via Huygen steun
bij Mussert om door diens relaties bij het Reichskommissariat te verhoeden
dat het Telegraaf~concern onder dwang aan Duitsers verkocht zou worden.

Dit alles waren manoeuvres op de achtergrond. Men wilde ze ook op de
achtergrond houden. De openlijke gelijkschakeling van het Algemeen
Handelsblad had er toe geleid dat de abonné’s bij duizenden weggestroomd
waren. ‘Es wird also’, schreef een Duitse vertrouwensman begin augustus,
*beim ¢ Telegraaf’ wesentlich davon abhingen ob ein eventueller Besitzwechsel gut
getarnt werden kann.’® Lukte dat, dan zou men niet onmiddellijk, maar op den
duur Goedemans en een aantal der met hem samenwerkende redacteuren
kunnen lozen. Dat Goedemans verdwijnen moest, kwam meer en meer vast
te staan, Eind augustus ‘41 trachtte Holdert zijn hoofdredacteur te redden
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