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die in december' 40 bij de omroepverenigingen in dienst waren, een honderd-
tal. De overigen bleven. Zij droegen er dusdoende toe bij dat het nationaal-
socialistisch karakter van het nieuwe omroepbedrijf tot op zekere hoogte
gemaskeerd werd; omroepers of vervaardigers van reportages deden dat
al met hun stem die men van vroeger kende.
Er waren aanvankelijk nog vaste uren die gevuld werden door het Vrij-

zinnig Protestants Kerkcomité (voortzetting van de VPRO) en de Christe-
lijke Radio Stichting (voortzetting van de NCRV), maar deze twee orga-
nisaties verdwenen respectievelijk in augustus en oktober' 41 uit de ether.
Nadien waren het slechts schaarse 'losse' predikanten (NSB'ers, soms ook
anderen) die zich tot veler ergernis voor godsdienstige uitzendingen beschik-
baar stelden. Uitzendingen namens een katholieke organisatie waren overi-
gens al begin' 41 door Seyss-Inquart verboden. zulks behoefde op zichzelf
niet te verhinderen dat de Nederlandse Omroep individuele katholieken voor
spreekbeurten uitnodigde; in juni '41 ging evenwel van de aartsbisschop
een mededeling uit waarbij hij het alle priesters verbood, voor de radio te
spreken - aan leken werd dit, wanneer zij althans 'neutrale onderwerpen'
zouden behandelen, niet verboden maar wèl ontraden.!
Het doorsnijden van de band met de 'neutrale', socialistische en confes-

sionele volksgroepen waaruit in de jaren '20 Avro, Vara, KRO, NCRV en
VPRO ontstaan waren, betekende dat de omroep zijn band met de luiste-
raars die in '40 al verzwakt was, vrijwel geheel verloor. In '41 werd dat nog
ietwat verdoezeld door het feit dat de publikatie van de oude radiogidsen,
zij het met slechts een kwart van hun vooroorlogse abonné's, voortgezet
werd, maar toen per 1 januari '42 een eenheids-Luistergids van de Neder-
landse Omroep verscheen (onder hoofdredactie van de Amsterdamse wet-
houder dr. J. Smit), bleek daar nog aanzienlijk minder belangstelling voor
te bestaan dan voor de vroegere programma bladen. Het blad dat de negentig-
duizend abonné's nog niet eens haalde, werd in de zomer van '43 opgeheven.
Toen was het aantal radioluisteraars belangrijk verder gedaald: in mei' 43
had de bezetter de bevolking gelast, alle radiotoestellen in te leveren; alleen
Duitsers en Duitsgezinden mochten hun radio behouden. Wie zijn toestel
achterhield, deed dat niet om naar 'Hilversum' te luisteren. De Nederlandse
Omroep verloor dus in de tweede helft van '43 veruit het grootste deel van
zijn potentiële luisteraars, ook wanneer men rekening houdt met het feit
dat de ca. 340000 draadomroep-aansluitingen die er toen waren (een stijging
met 115000 sinds de herfst van '41), in stand bleven.

1 'Mededeling van de aartsbisschop aan de geestelijkheid', 9 juni 1941, in Stokman :
Het verzet van de Nederlandse bisschoppen, p. 198.
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