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zal men terstond zeggen: dat is de NSB. Het is dus beter, deze laatste uitzen-
dingen zonder enige camouflage te doen geschieden. . . Na enige bespreking
was dit een algemeen aanvaard standpunt."

Natuurlijk, Blokzijl was evenzeer lid van de NSB als Voorhoeve, maar
Taubert had het verschil zuiver aangevoeld. Als de Voorhoeve's voor de
radio spraken, werd alleen of nagenoeg alleen door NSB' ers geluisterd. Het
was het talent van Blokzijl, 's vijands invloedrijkste radiopropagandist, dat
het tot menigeen niet of niet voldoende doordrong dat een NSB'er sprak."

*

Max (voluit: Marius Hugh Louis Wilhelmus) Blokzijl was in december '84
in Leeuwarden geboren. Hij was dus, toen de bezetting begon, niet zo jong
meer: vijf-en-vijftig jaar. Zijn gehele loopbaan had hij doorgebracht in de
journalistiek met slechts twee onderbrekingen: vóór de eerste wereldoorlog
was hij een tijdlang samen met de grote cabaretier Jean-Louis Pisuisse op-
getreden en tijdens die oorlog diende hij drie jaar als officier bij een landweer-
bataljon.

In 1903 had Blokzijl, achttien jaar oud, een aanstelling gekregen bij het
Algemeen Handelsblad; al in '13 had de hoofdredactie hem in Berlijn geplaatst,
in '18 kwam hij er terug, eerst als tweede, later als eerste correspondent.
Hitlers Machtübernahme was hem niet onsympathiek en zijn positieve
gevoelens jegens het Naziregime werden van jaar tot jaar sterker. In '35
sloot hij zich als donateur bij de NSB aan. Van zijn ware gezindheid kregen
evenwel de hoofdredactie en zijn collega's van het Algemeen Handelsblad
niet veel te merken, evenmin trouwens de redacties van een zevental samen-
werkende provinciale bladen waaraan Blokzijl, geheel buiten medeweten
van het Algemeen Handelsblad, regelmatig bijdragen zond die onder pseudo-
niem geplaatst werden. Men wist bij zijn eigenlijke werkgever evenmin dat
hij van '38 af artikelen zond aan De Waag - artikelen die anorniem geplaatst

1Notitie, 31 juli 194I, van het hoofd van de dienst mondelinge propaganda voor
E. Voorhoeve (NSB, 230). 2 Mij is de herinnering bijgeblevenaan een gesprekdat
ik, vermoedelijk eind '42, in Londen voerde met een vooraanstaand Engeland-
vaarder, een pater. De man betwistte dat Blokzijl NSB'er was. Ik toonde hem een
exemplaar van Volle en Vaderland met een foto van Blokzijl in NSB-uniform.
's Mans reactie: 'Daar begrijp ik niets van! Ik heb vaak naar hem geluisterd en dat
heb ik nooit gemerkt!'


