MAX BLOKZIJL

dende Kwesties’. Een aantal van die praatjes werd, zoals wij al weergaven,
later in "41 huis aan huis kosteloos verspreid. Van de zomer van 42 af kreeg
bovendien de pers Blokzijls volledige teksten toegezonden via het ANP-
telexnet.

Blokzijl, hoofd van de afdeling perswezen bij Goedewaagens departement,
ging ook binnen de NSB enkele functies vervullen, maar zijn voorliefde
ging naar het radiowerk uit. De bezetter liet hem daarbij de vrije hand;
de enige richtlijn waar hij zich aan houden moest, was, zo weinig mogelijk
over de NSB te spreken. Wel, dat dat onwenselijk was, hoefden de Duitsers
niet aan Blokzijl te zeggen: hij wist het zelf. ‘Uit de redevoering van de
typische NSB’er’, zo schreven wij in ’42 in Londen, waar de Hilversumse
uitzendingen uiteraard nauwlettend gevolgd werden,

‘spreekt de eenzaamheid der NSB. Zij slaat tegen de tochoorder op als een hagel-
bui tegen een rots. Eigengereidheid en zelfvoldaanheid spreken er uit. Zij over-
tuigt niet. Zij kan ook niet overtuigen omdat de spreker zich hoogstens een
caricatuur, maar nooit een werkelijk beeld heeft gevormd, bewust of onbewust,
van diegenen die hij overtuigen wil. Zijn stem komt uit een andere wereld. Hjj
gebruikt een andere, voor zijn luisteraars onverstaanbare en hen in haar onver-
staanbaarheid ook nog kwetsende taal . . .

Hoe geheel anders Max Blokzijl!

Bij hem niet het staccato, monotoon geschreeuw van een van Geelkerken,
maar een rustig, gemoedelijk betogen. De stem heeft een vertrouwde klank.
Het is alsof de spreker rustig in de huiskamer zit te praten, aan tafel. Altijd is
hij beschaafd. Nooit scheldt hij. Valt hij aan, dan heeft hij de beschikking over
een vlijmscherp sarcasme: prijst hij, dan blijft zijn lof discreet. Hij heeft humor
en geest. Hij is soms de ironische en lichtelijk bestraffende, maar toch altijd vrien-
delijke raadgever van de luisteraar’ —

en vooral dan van diegenen onder die luisteraars die met de golven van het
wereldnieuws meedeinden:

‘“Wanneer zij des avonds aan tafel zitten met hun nauwelijks gestilde honger,
met al de duizend kleine verdrietelijkheden van weer een dag bezet Nederland
achter zich — dan komt uit de luidspreker de rustige, vriendelijk betogende stem
van Max Blokzijl. Hij spreekt hen toe als oude bekenden. Hij leest voor uit hun
brieven die hij heeft gekregen. Hij vertelt hun van Duitsland waar hij zelf is
geweest en waar alles zo ordelijk is. Hij spot met alle verwachtingen die zij op
Engeland en een spoedige verlossing gebouwd hebben. Hij bagatelliseert de
oorlog. Hij zet uiteen dat er in wezen van een diepgaande revolutie sprake is die
zich, oorlog of geen oorlog, overwinning of geen overwinning, toch zal vol-
trekken — waarom er zich dan tegen verzetten? Op discrete wijze keurt hij af
wat de ‘heethoofden’ van de NSB misdrijven, maar, zegt hij, dat is nu eenmaal
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