GELIJKSCHAKELING

een ‘onvermijdelijke uitwas van een opgewonden tijd’. Hij speculeert op beuheid
van onrust en agitatie. Hij zaait twijfel en wankelmoedigheid. Hij wrikt aan de
wil tot verzet — langzaam, voorzichtig, niet te opzettelijk. Hij poogt zijn luiste-
raars de indruk te geven dat ‘eigenlijk’ iedereen zo denkt als zij, even moe wordt —
en dat diegenen die tot het uiterste willen doorvechten, niet meer zijn dan een
groepje fanatieke onrustzaaiers.”?

‘Waar heeft Blokzijl zijn luisteraarspubliek gevonden? Daar is niets van
bekend, maar wij achten het een vaststaand feit dat het aantal van die
luisteraars niet gering was en dat menigeen hunner in hem niet een NSB’er
zag maar een radiospreker die zo openhartig was en menigmaal ook zo
duidelijk de stemming van de ‘anti’s’ weergaf (Blokzijl vereenvoudigde
alle bestaande tegenstellingen tot die tussen ‘pro’s’ en ‘anti’s’ )dat men er zich
toe gedrongen voelde, bepaalde vragen en problemen aan hem voor te leggen.
Binnenskamers deelde Blokzijl in mei '43 mee dat hij ca. honderd brieven
per dag ontving waar hij ‘een schat van inlichtingen’ aan ontleende.2 Na de
oorlog schatte hij (die schatting was stellig te hoog®) dat hem in de vier jaar
van zijn werkzaambheid als radiospreker ruim tachtigduizend brieven bereikt
zouden hebben. Daar waren ook brieven van tegenstanders bij, maar ‘een
belangrijk deel’ bestond uit

‘klachten en verzoeken die door een door mij speciaal opgericht bureau aan het
departement werden onderzocht, aan de betrokken instanties zowel Duitse als
Nederlandse werden doorgegeven en in duizenden gevallen voor de klagers
geheel of gedeeltelijk met gunstig resultaat.’

In de eerste anderhalf jaar van zijn werkzaamheid voor de radio (eigenlijk
de enige periode die hier van belang is) ging Blokzijl er van uit dat het vanzelf
sprak dat Duitsland met zijn bondgenoten de oorlog zou winnen. Maar
heeft de brede massa in Nederland dan niet van de herfst van ’40 af getuigd
van haar vertrouwen in Duitslands nederlaag? Ongetwijfeld. Dat vertrou-
wen was evenwel gevoelsmatig bepaald; misschien werd het daarom wel zo
demonstratief getoond en jegens anderen uitgesproken omdat men de
behoefte had, eigen innerlijke twijfel te onderdrukken. Bij die twijfel
kon Blokzijl anderhalf jaar lang aanhaken — niet langer. Want na Stalingrad
en na de Gealliecerde landingen in Noord-Afrika (november "42) kon men

1 L. de Jong: Je Maintiendrai, d. II, p. 241—43. 2 DVK, propagandaraad: Notulen,
4 mei 1943 (DVK, 119). 3 Verkijk acht het aannemelijk dat het totaal aantal brieven
van de orde van grootte van twintigduizend geweest is —toch nog een vrij hoog
cijfer. *POD-Den Haag: p.v. M. Blokzijl (26 juni 1945), p. 3 (Doc I-112, b-1).
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