
MAX BLOKZI]L

zich wèl afvragen of de bevrijding nog lange tijd op zich zou laten wachten,
maar dat Duitsland de oorlog zou verliezen, stond nadien voor de niet-
NSB'ers onder Blokzijls gehoor volstrekt vast. Toen praatte hij dan ook
tegen een muur. In hoeverre hij er voordien toe bijgedragen heeft dat men
zich schikte in de maatregelen van de bezetter en dat hier en daar sommigen
verder gingen: zich meldden voor het oostelijk front of voor diverse Duitse
hulpdiensten, valt niet weer te geven. Maar dat geldt voor alles wat in de
sfeer geschiedt waarin Blokzijl werkzaam was: propaganda kan geobserveerd
en geanalyseerd worden, haar exacte effect nimmer.

*

Datzelfde geldt voor een ander programnu-onderdeel van de Nederlandse
omroep dat verdient dat wij er kort bij stilstaan: het z.g. 'Zondagmiddag-
cabaret' van 'Paulus de Ruiter'. Dit politieke cabaret was kennelijk geïnspi-
reerd op 'De Watergeus' -programma's van Radio Oranje maar het had daar
in technische zin één groot voordeel boven: 'De Watergeus' was een pro-
ductie van moeizaam bijeengescharrelde amateurs, het 'Zondagmiddag-
cabaret' kon gebruik maken van een aantal kundige beroepsartisten. Het had
bovendien de beschikking over een auteur en regisseur, de NSB' er Jacques
van Tol, die voor de oorlog Nederlands bekwaamste schrijver van revue-
liedjes en -sketches geweest was, o.m. ten behoeve van Louis Davids, de
befaamde Joodse chansonnier. Van Tol schreef nagenoeg alle teksten voor
het 'Zondagmiddagcabaret', Een vast onderdeel van het programma werd
het optreden van een duo 'Keuvel en Klessebes' (de cabaretier Piet Rienks
en zijn echtgenote Ceesje Speenhoff) die in hun dialogen de opvattingen en
gedragingen van de naar bevrijding hakende massa des volks in het ridicule
trokken. Wij citeren uit een der eerste programma's:

'Klessebes: Ja, je krijgt maar voor alles de kogel tegenwoordig. Voor clande-
stiene handel kun je ook al doodgeschoten worden.

Keuvel: Ja, ze pakken het verkeerd aan, juffrouw. Ze kennen ons Hollanders
niet. Als ze tegen ons gezegd hadden: je moet clandestien vlees eten, dan hadden
we er geen mond aan gestoken. Zo is onze volksaard,juffrouw.

Klessebes: Gelukkig hebben we nog een volksaard, meneer Keuvel.
Keuvel: Leve onze volksaard, juffrouw Klessebes!
Klessebes: Weet u de nieuwe groet al, meneer Keuvel?
Keuvel: Met die luciferskop, bedoelt u?
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