
GELIJKS CHAKELING

Klessebes: Nee meneer, dat is alweer oud. Ze zeggen nu 'Oranje!' Maar dat
zèggen ze niet. Ze zeggen : 'Wortelen!' Een wortel is toch ook oranje gekleurd?

Keuvel: Hè, hè ... goed gevonden, juffrouw. Daar begrijpen die anderen niks
van!

Klessebes: Lekker niet. Nou, ik ga even praten bij juffrouw Meier. Worteltje
boven, meneer Keuvel! '

Keuvel: Worteltje boven, juffrouw Klessebes!'1

Bij de liedjes die het 'Zondagmiddagcabaret' uitzond, maakte van Tol
,met name in de eerste programma's vaak gebruik van bekende melodieën
waar 'De Watergeus' nieuwe teksten bij gemaakt had: hij poogde dusdoende
die melodieên als het ware te neutraliseren, zoals Goebbels met de Duitse
V-actie getracht had ten opzichte van de Engelse. Bij 'De Serenade' ('Op de
hoek van de straat j staat een Ennesbeeër') schreef van Tolonder meer de
volgende coupletten:

'Aan de rand van het strand,
zitten ze te dromen,
turen naar Engeland
of ze nog niet komen.
Potje thee in de hand
vast maar meegenomen:
Churchill heeft een droge keel
want hij praat zo veel!

Op de hoek daar staat Moos
bij zijn kar met vruchten
samen met Saar en Roos
sjmoest-ie daar geruchten:
'Goering zit in de doos
en de Duitsers vluchten!'
't Spelletje dat lukt zo mooi
met die domme goy!

Gaat de klok zeven slaan
en 't wordt donker buiten,
dan zet Paps Londen aan,
kranten voor de ruiten.
Eng'land wil Duitsland slaan
door met Flit te spuiten:
'n kinderhand is gauw gevuld
heb maar lang geduld!'2

1 'Zondagmiddagcabaret', 9 nov. 1941. 2 A.v., 2 nov. 1941.
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