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stemde vóór de oorlog als regelliberaal of vrijzinnig-democratisch en 'was
lidmaat van de Waalse kerk), maar die antipathie ging voor sympathie
plaats maken; hij werd gevoelig voor de stemmen die betoogden dat Duits-
land een toonbeeld van orde was geworden en dat het ook in Nederland
tijd werd, zich te bezinnen op een autoritair bestel. Zijn vrouw die een
sterke invloed op hem had (hij liet zich graag leiden), stimuleerde hem in
die richting, en niet zonder succes. Dat bleek al uit het feit dat van Dam als
redactiesecretaris van het aan de Duitse litteratuur gewijde tijdschrift
De Weegschaal dat in '34 begon te verschijnen, het aantal besprekingen van
door Duitse emigranten geschreven boeken systematisch ging ornlaag-
schroeven (in het in I935 verschenen tweede deel van zijn Geschichte der
deutschen Literatur voorspelde hij dat die emigranten-litteratuur op den duur
geheel zou verdwijnen') - bovendien bleef hij, Hitler of geen Hitler, Duits-
land regelmatig bezoeken, 'Als je er met de mensen sprak', vertelde hij ons
vijftien jaar na de oorlog,

'kreeg je de indruk dat het regime veel goeds deed en dat de communisten de
baas waren geworden als Hitler niet had gewonnen. Enorm belangrijk was de
opheffmg van de werkloosheid. Dat kon je ook in Oostenrijk zien. Zomer' 37
waren mijn vrouwen ik er - overal misère, en zomer' 38, na de Anschluss, had
iedereen weer werk. Natuurlijk, de Joodse hoogleraren waren ontslagenmaar die
kregen toch allemaal een behoorlijk pensioen! Dat er zoveel concentratiekampen
waren, was ons volkomen onbekend.' 2

, Zonder bezwaar, eerder met voldoening, aanvaardde van Dam een be-
noeming tot corresponderend lid van de Deutsche Akademie en toen in ons
land in '37 het weekblad De Waag begon te verschijnen, werd hij er een
ijverig lezer van; in Amsterdam behoorde hij ook tot de oprichters en be-
stuursleden van de 'Waag-kring'.
Als reserve-kapitein en compagniescommandant in een artillerieregiment

werd hij eind augustus '39 gemobiliseerd. In de eerste maanden van '40 gaf
hij zich veel moeite om een gasthoogleraarschap aan de befaamde Ameri-
kaanse Harvard University te mogen aanvaarden, maar de curatoren van de
Amsterdamse universiteit (met goedvinden van zijn militaire superieuren had
van Dam twee dagen per week zijn werkzaamheden als hoogleraar kunnen
voortzetten) weigerden in april' 40 hun medewerking daartoe. 'Een maand
later kwam de Duitse invasie. Het snelle succes van de Duitse troepen be-
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