GELIJKSCHAKELING

vestigde het idealiserende beeld dat hij zich van het Derde Rijk was gaan
vormen, hij was Hitler (‘een genie!’, zei hij in de zomer van ’40 tegen zijn
collega’s) oprecht dankbaar voor het feit dat hij niet als krijgsgevangene
weggevoerd was. Dat Duitsland de oorlog practisch al gewonnen had, leed
voor hem geen enkele twijfel; evenmin dat hieruit belangrijke wijzigingen
zouden voortvloeien. Hij was tot medewerking bereid. In september liet
hij zich door waarnemend secretaris-generaal Reinink tot voorzitter benoe-
men van de commissie die met voorbeeldige spoed alle bij het onderwijs in
gebruik zijnde lees- en leerboeken ging zuiveren van anti-Duitse passages;
hij had toen ook al reden om te vermoeden dat hem een veel belangrijker
functie aangeboden zou worden. In augustus had namelijjk zijn Amsterdamse
collega Snijder die het Nederlandse onderwijsbestel niet zo goed kende, hem
gevraagd, eens op schrift te stellen, hoe men in de ‘Nieuwe Orde’ dat bestel
zou kunnen wijzigen.! Van Dam wijdde daar twee memoranda aan waarvan
hij het eerste, met een autobiografisch overzicht aangevuld, begin september
aan Snijder deed toekomen. Het was alles bijeen een duidelijke sollicitatie.

In die stukken betoogde van Dam dat alle onderwijs staatsonderwijs moest
worden en dat het bijzonder onderwijs dus op den duur diende te verdwijnen;
de staat moest de benoeming van alle leerkrachten aan zich trekken; onder-
wijs moest gegeven worden in een geest van volkseenheid en van nauwe
verbondenheid met Duitsland en al op de lagere school diende Duits als
leervak ingevoerd te worden.

Deze denkbeelden waren Snijder uiterst welkom. In die tijd werd mr. van
Genechten. leider van het Opvoedersgilde der NSB, sterk door Mussert
gepousseerd,? maar Snijder zag van Genechten als een heetgebakerde NSB’er
die de grootste weerstanden in de onderwijswereld zou wekken en die
bovendien gebonden was aan het onderwijsprogram van de NSB dat van de
bijzondere scholen wel staatsscholen wilde maken maar toch, althans in
eerste instantie, aparte protestantse en katholicke instellingen van onderwijs

! In eerste instantie had Seyss-Inquart Snijder uitgenodigd, secretaris-generaal te
worden zowel van het departement van volksvoorlichting en kunsten als van het
departement van opvoeding, wetenschap en cultuurbescherming. Het is wel een
bewijs voor de hoge dunk die de Reichskommissar van Snijders capaciteiten had!
Snijder had beide functies geweigerd: hij bleef liever een invloedrijke figuur op de
achtergrond. Op de onderwijssector achtte hij zich bovendien niet voldoende
deskundig. 2 Medio september ’40 werd van Genechten tot procureur-generaal
in Den Haag benoemd. Mussert had evenwel liever dat van Genechten ‘Onderwijs’
kreeg en vroeg derhalve begin november mr. A.J. van Vessem, oud-lid van de
Eerste Kamer voor de NSB, of deze van Genechten als procureur-generaal wilde
opvolgen. Van Vessem weigerde.
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