
GELIJKS CHAKELING

'Wat zijn persoon betreft', aldus later de secretaris van het college van secre-
tarissen-generaal over van Dam,'

'zou ik hem een faux bonhomme willen noemen. Hij was het type van een leraar
en in het bijzonder van een leraar in de botanie of in het Duits - vakken die
doorgaans door de leerlingen niet geheel au sérieux genomen worden. Doorgaans
was hij zeer vriendelijk en goedhartig in zijn optreden en had hij iets statigs over
zich, toch kon hij iets onverwacht scherps en soms zelfs iets zuurs hebben, zoals
deze veelal getergde onderwijzers het ook hebben. Tijdens een van de vergade-
ringen zei hij terloops dat zijn bijnaam 'Piet Pudding' was en ik kan mij, 's mans
souplesse in aanmerking nemende, geen betere benaming voorstellen.' 1

Op zijn ambtgenoten maakte van Dam de indruk van een helaas pro-
Duitse, maar overigens fatsoenlijke, 'nette' man, 'een beste, brave, goeje
vent', zei Frederiks ons eens." 'Prachtig dat u geen NSB'er bent' - met die
woorden werd van Dam door Snouck Hurgronje, de voorzitter van het
college, begroet." Het maakte op de 'oude' secretarissen-generaal een gun-
stige ind~uk dat van Dam (ook Goedewaagen trouwens) in februari '41
bereid was, het in ons vorige deel gememoreerde protest tegen het anti-
semietische beleid van de bezetter mede te ondertekenen; van Dam won zo
al niet de uitgesproken sympathie van zijn ambtgenoten dan toch wel hun
vertrouwen. Kwamen later Frederiks, Hirschfeld, Six en Spitzen voor
onderling beraad bijeen, dan nodigden zij van Dam mede uit; daarna bracht
deze hun bedenkingen tegen bepaalde Duitse voornemens ofbesluiten menig-
maal aan Seyss-Inquart over. 'Hij verried ons nooit', aldus Hirschfeld 4 -

'Ik heb hem eens in Den Haag ontmoet, toen zei hij tegen mij: 'Je moet wat
voorzichtiger zijn met wat je zegt.' Ik vroeg: 'Wat is er dan?' Hij zei 'Je hebt
in de Lange Nieuwstraat dezelfde kapper als ik en je hebt daar gezegd dat Duits-
land de oorlog zal verliezen. Daar moet je een beetje voorzichtig mee zijn. ' '5

Toen hij zijn benoeming aanvaardde, was van Dam, gelijk reeds gezegd,
van Duitslands komende overwinning overtuigd. In de herfst van '41

1 C.]. M. Schaepman: 'Verslag betr. de secretarissen-generaal', p. 156. • K.].
Frederiks, 23 juni 1960. 8]. van Dam, 16 juni 1960. 4Van Dam noemde het
'een blunder' van zichzelfdat hij eind februari '42 in een brief aan Wimmer met
betrekking tot zesAmsterdamsecollega's bevestigde: 'Sie haben sich kommunistische
ader sehr stark deutschfeindliche Ausserungen zuschulden kommen lassen.' (BG-Amster-
dam, procesverslagvan de zitting inz.]. van Dam (26 okt. 1948), II-2 (Doe 1-315,
I-I» Het woord 'blunder' dunkt ons aan de zwakke kant. 6 H. M. Hirschfeld,
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