PROF. VAN DAM

kwamen de eerste twijfels, in “42 ging hij voorzien dat de oorlog wel eens
geheel anders kon aflopen. Hij was au fond een zwakke, overdreven vriende-
lijke, haast serviele figuur, niet vrij van ijdelheid en eerzucht, en bepaald
geen doorzetter — alleen daardoor al ongeschikt om de grondige omwente-
ling op onderwijsgebied die Seyss-Inquart in de zin had, met kracht te be-
vorderen. Vaak was hij niet eens op zijn departement aanwezig: zijn hoog-
leraarstaak te Amsterdam bleef hij namelijk voor de helft vervullen. Geen
wonder dat hij spoedig de speelbal van zijn ambtenaren werd. Hij miste
zowel de kracht om te forceren wat hij begonnen was als om zich los te
maken uit het web waarin hij zich had laten inspinnen. Hij beschouwde de
NSB als een ramp voor het land (wij herinneren aan zijn pogingen in mei en
juni ’41 om een geheel andere groepering op te richten) maar kon toch niet
voorkomen dat NSB’ers op zijn departement op vooraanstaande posten de
lakens gingen uitdelen. Eind 41 liet hij zich, vermoedelijk door Snijder,
overhalen om ‘begunstigend lid van de SS’ te worden, maar hij legde verder
in geen enkel opzicht actieve sympathie voor de SS aan de dag. Kortom: hij
zwalkte. Zijn beleid werd dan ook de resultante van de krachten die er op
uitgeoefend werden. ‘Foute’ ambtenaren konden via hem veel bereiken,
‘goede’ veel voorkomen en zowel tegen de ene als tegen de andere groep
bleef van Dam de welwillendheid zelve. Wanneer het er om ging, mensen-
levens te redden, was hij menigmaal tot interventie bereid; zijn onberispelijk
Duits (eens hoorde hij de ene Duitser tegen de andere zeggen: ‘Er spricht auch
niederlindisch!’) kwam hem daarbij te stade. In "44 nam hij in zijn dienst-
auto wel eens een vrouwelijke kennis mee van wie hij wist dat ze illegale
persoonsbewijzen en bonkaarten bij zich had.

Uiteraard was dat laatste aan de Sicherheitsdienst niet bekend; die had
overigens in een vroeg stadium al scherpe kritick op hem weergegeven.
‘Prof. van Dam wird der Vorwurf gemacht’, zo heette het reeds in februari *41
in de ‘Meldungen aus den Niederlanden’, ‘dass er zu weich und gutmiitig sei,
keine eigene Initiative zeige und bei Widerstand zuriickweiche.’ Rauter en
Schwarz hadden op hem zijn ‘weiche Haltung’® en zijn ‘Riickfille in falsch
verstandene Humanititsideale’® tegen; beiden verzetten zich dan ook met
kracht toen in de herfst van ’43 van Duitsland uit voorgesteld werd, van Dam
een eredoctoraat te verlenen aan de universiteit van Bonn; Seyss-Inquart
liet dat doorgaan: de Reichskommissar had in de gevoelige onderwijssector

1 ‘Meldungen aus den Niederlanden’, 34 (25 febr. 1941), p. 8. * Brief, 5 juli 1943,
van Rauter aan Seyss-Inquart (VuJ, Stab, 079695). * ‘Arbeitsbericht der Hauptab-
teilung Erziehung und Kirchen beim RK Niederlande’ (eind 1942), p. 8 (Vu/J, EuK, 1¢).
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