
GELIJKSCHAKELING

al moeilijkheden genoeg en hij besefte dat ze alleen maar zouden toenemen
als hij niet langer over de diensten van van Dam beschikken kon - een
symbolische beloning kon er wel af.

*

'Wij beleven niet een oorlog', aldus van Dam in de radiotoespraak waarmee
hij zich enkele dagen na zijn benoeming aan het Nederlandse volk presen-
teerde,

'maar een omwenteling, een revolutie die aan onzewereld een uiterlijkzal geven
dat in veleessentiëledingenafwijktvan dat van devroegere ... Wij Nederlanders
kunnen aan de ontwikkeling van die revolutie niets af of toe doen. Het enige
wat wij kunnen en naar mijn overtuiging moeten, is, er voor zorgen dat de ge-
volgen van dezerevolutie voor ons volk, voor onze kinderen, zegenrijkworden.
Ik heb het ambt van secretaris-generaalop mij genomen in de overtuiging dat
het Duitse bestuur dat thans ons land regeert, wenst dat ons onderwijsin strikt
Nederlandse zin wordt gegeven en naar behoefte wordt uitgebreid en ver-
beterd ... Dit isgeen tijd voor mopperen en opstandigheid... Wij allen,Neder-
landers, moeten ons voorbereiden op een wereld die anders zal zijn dan zij
vroeger was en die, naar wij vurig hopen, beter zal worden dan de wereld die
in Versailleswerd geconstrueerd.Ik doe daarom een beroep op u allen,Neder-
landers, om positief te willen zijn en mede te werken aan ons aller toekomst.
Nederlanders,het moet - voor Nederland.'t

Het was al 'Nederland' wat de klok sloeg, maar het Nederland dat van
Dam voor ogen stond, week inderdaad (het was al gebleken uit de memoran-
da die hij voor Snijder geschreven had) 'in vele essentiële dingen' van het
vroegere Nederland af Wat de bij het onderwijs gebruikte lees- en leer-
middelen betrof, was dat 'nieuwe Nederland' zich al gaan aftekenen vóór
van Dam zijn functie aanvaardde: de door Reinink samengestelde en door
van Dam gepresideerde commissie had vele duizenden schoolboeken op
anti-Duitse of anti-nationaal-socialistische passagesgecontroleerd en al vóór
eind '40 was meegedeeld dat ruim vierhonderd werken uit de circulatie
genomen moesten worden en dat men wijzigingen moest aanbrengen
in enkele honderden andere. Daartoe werden door de uitgevers 'wijzigings-
blaadjes' gedrukt die men in de boeken moest laten inplakken in plaats van
of over de 'verboden' pagina's; soms waren het in plaats van blaadjes niet

J. van Dam: Radiotoespraak,1 dec. 1940 (NRC, 2 dec. 1940).

342


