DE GEEST VAN VERZET BIJ] HET ONDERWIJS

voorbeelden. Begin '42 kreeg een leraar van de middelbaar technische school
te Haarlem moeilijkheden naar aanleiding van een gesprek over de mythische
figuur van de ‘Vliegende Hollander’: ‘een van de jongelui zei dat deze geen
Hollander was, doch een Duitser. ‘Dit is zeer goed mogelijk’, zei de leraar,
‘want het was een schoft.” * Op het Nederlands Lyceum in Den Haag viel
‘een ware ovatie’ aan een wiskundeleraar ten deel ‘die bij het elimineren van
de term 61 uit een veelterm uit zuiver wiskundige gronden uitriep: ‘Ja
jongens, die zes-en-een-kwart moet weg!’ 2 In april ’41 hield op het Her-
vormd Lyceum te Amsterdam (rector Smit, lid van de NSB, inmiddels
wethouder geworden, was door een waarnemer opgevolgd) een meisje een
voordracht over ‘Amsterdam’; ‘de Joden zijn hardwerkende mensen’, zei
zij o.m., ‘en het zou heel jammer voor Amsterdam zijn als de Joden hier
weg moesten want zij hebben hier de welvaart gebracht.” Een van van
Rossems helpers eiste een nauwgezet onderzoek. De waarnemend rector
antwoordde dat de voordracht ‘een vrije vertaling van een stuk uit een boek’
was geweest, ‘de leraar kende dit niet en de genoemde zinnen zijn op dat
ogenblik niet voldoende tot hem doorgedrongen’ — ‘onbegrijpelijk voor
een leraar in de Nederlandse taal!” werd door van Rossems helper bij die
passage aangetekend, en (niet ten onrechte): ‘het geheel is een sabotage,
anders niet!’® In Rotterdam maakte de politie in de herfst van ’41 proces-
verbaal op van een verklaring van een zestienjarige hbs-leerling, uit een
NSB-gezin afkomstig, die, met zijn klas, van zijn leraar L. J. Rogier een
dictee-Nederlands had moeten maken: ‘De historie van de Lutine’; er stond
in dat dit Engelse schip, dat een grote hoeveelheid goud en zilver, bestemd
voor Hamburgse bankiers, aan boord had alsmede soldij voor de Engelse
troepen die op Texel geland waren, in de herfst van 1799 bij Terschelling

! Brief, 26 jan. 1942, van de directeur der mts Haarlem aan D. G. Noordijk (OWC,
Insp. v. h. ond. in alg. dienst, 143). Op diezelfde mts kwam het in februari *44 tot
een kortstondige schoolstaking toen een leraar, pas van het oostelijk front terug-
gekeerd, na overleg met de burgemeester, de NSB’er S. L. A. Plekker, het leervak
‘nationaal-socialistische vorming’ invoerde. De leraar deed aangifte bij de ‘SD’,
een leerling die voor de agitatie verantwoordelijk gesteld werd, werd bijna vier
maanden in het concentratickamp Amersfoort opgesloten. Van Dam stelde het
nieuwe leervak facultatief. 2 Vijftig jaar illegaal. Gedenkboek van het Nederlands
Lyceum 1909-1959 (1959}, p. 60. 2 (Stukken, mei-juni 1941, in OWC, gemachtigde
P. A. van Rossem, 4.) Toen omstreeks diezelfde tijd een leerlinge van het Her-
vormd Lyceum eens in het uniform van de Nationale Jeugdstorm op school ver-
scheen, werd zij door ‘talloze leerlingen’ in optocht naar haar huis begeleid.
‘Oranjeliederen’ werden gezongen, ‘leve Willemien” werd geroepen, en toen haar
vader verscheen, ‘werd deze uitgescholden voor landverrader.” (brief, 6 mei 1941,
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