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Drie maanden lang, van begin februari tot begin mei, had van Dams benoe-
mingsbesluit in de wijdvertakte bestuurswereld van het protestants bijzonder
onderwijs de geesten bezig gehouden. Donner, Hangelbroek, Severijn,
Rutgers en vele anderen mèt hen hadden het gevoel dat men een eerste
beslissend treffen verloren had en dat bij de tegenstanders die in de meerder-
heid gebleken waren, angst een grote rol gespeeld had. Inderdaad, het trot-
seren van de Duitse macht was nog heel iets anders dan het trotseren van de
macht der liberalen in de negentiende eeuw, maar was. het christelijk, zijn
houding door angst te laten bepalen? Bleek daar geen tekort aan geloefs-
moed uit? Wat de principiëlen vooral dwars zat was dat hooggeplaatste, ja
tevoren steeds hooggeachte figuren als prof. Aalders en ds. Barbas op het
beslissende moment de strijd ontweken hadden.
De argumenten pro en contra waren niet binnenskamers gebleven en

begin mei besloot ds. J. J. Buskes, die in het Convent der Kerken de kleine
groep der Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband vertegenwoordigde
en die via Donner, voorzitter van het Convent, alsook via anderen de strijd
nauwlettend gevolgd had, in een illegale brochure het protestants onderwijs
wakker te schudden; zijn tekst, persoonlijk geschreven alshij was (en daardoor
wellicht herkenbaar), werd door een schoonzoon van Rutgers, mr. N. Okma,
en door een Amsterdams schoolhoofd van een protestantse bijzondere
school, H. M. van Randwijk, omgewerkt, mej. H. C. Kohlbrugge (die zes
maanden tevoren zulk een actieve rol gespeeld had bij het laten drukken
en verspreiden van Koopmans' illegale brochure Bijna te laat) zorgde voor
het papier en vond een drukker, en het gevolg van dit alleswas dat omstreeks
midden mei de brochure, Ons kind in gevaar!, in gesloten enveloppen aan
enkele duizenden adressen toegezonden werd; het geld ervoor had men, aldus
later van Randwijk, 'van alle kanten bijeengeharkt' .1

'Ons volk', zo hief de brochure aan,

'is gewikkeld in een strijd op leven en dood. Onze marine vecht nog. Houd
moedig zee! Onze vliegers vechten nog. Tot de overwinning!
Hier te lande rusten de wapenen. Maar de strijd is niet uit. Integendeel: de

geestelijke strijd woedt verder. Ons gehele volk is daarbij betrokken. Honderden,
ja duizenden wagen hun leven, hun positie, hun gezinnen; lijden in Buchenwalde,
in Scheveningen; riskeren armoede en honger. De inzet van de strijd is zulke

1H. M. van Randwijk, 29 okt. 1958.


