
VAKBONDSBESTUUUDERS NAAR DUITSLAND

landse pers werd de tekst opgenomen van de afscheidstoespraak die A. C. de
Bruijn namens het gehele gezelschap tot de Duitse organisatoren gericht had.
De Bruijn had 'de grondslag van het sociaal-economisch leven' in het Derde
Rijk 'natuurlijk en gezond' genoemd, de hoop uitgesproken dat de ver-
houding tussen Nederland en Duitsland zich 'normaal, gezond en vriend-
schappelijk' zou ontwikkelen en de leiding van het Deutsche Arbeitsfront
'hartelijk' uitgenodigd voor een tegenbezoek.'
Binnen het NVV ging van deze reis naar Duitsland niet veel propagan-

distisch effect uit. De voorstellingen die 'Vreugde en Arbeid' in de provincies
begon te geven, trokken onder de leden van het NVV nauwelijks bezoekers
(in de stad Groningen werden bijvoorbeeld maar door vijf leden kaarten
gekocht) en hetzelfde gold voor een aantalopenbare vergaderingen waar
naast Woudenberg en van Kampen (de NSB'er die tot 'organisatieleider'
van het NVV gebombardeerd was) enkele 'oude' vakbondsleiders spraken,
onder wie Bakker en Joustra; anderen, K. de Jonge van de Fabrieksarbeiders-
bond bijvoorbeeld, hadden geweigerd, op één podium te verschijnen met
de NSB' ers die zich het NVV toegeëigend hadden. In januari' 41 bleek dat
van de zestig bonden die bij het NVV aangesloten waren, slechts acht zich
bereid hadden verklaard, een bijdrage te geven aan deWinterhulp Nederland.
Het werd de functionarissen van de Dienststelle Hellwig doch ook Wouden-
berg en van Kampen meer en meer duidelijk dat zij het wijdvertakte appa-
raat van het NVV en zijn bonden drastischer moesten aanpakken. Begin' 41
besloten zij tot een grondige reorganisatie: de bestuurdersbonden zouden
opgeheven worden en hun werkzaamheden zouden worden overgenomen
door districtsbureaus; aan die bureaus zouden alle vakbondsafdelingen de
ledencontributies moeten afdragen voorzover die niet bij de afdelingen
bleven. De bondsbesturen zouden financieel dus geheel afhankelijk worden
van het Amsterdamse hoofdkantoor van het NVV.
Tegen deze reorganisatie rees een storm van protesten. Onder de voor-

zitters van alle NVV-bonden waren er slechts twee (Hilgenga en C. L.van der
Bilt van de Algemene Nederlandse Mijnwerkersbond) die er geen bezwaar
tegen maakten. De overigen verwierpen het reorganisatieplan; zij ver-
wierpen óók het argument, door Woudenberg en van Kampen naar voren
gebracht, dat men door middel van die reorganisatie het algemene kader zou
scheppen waarin men straks het CNV en het RKWV gemakkelijk kon
opvangen. Maar Woudenberg en van Kampen gaven het niet op: zij gingen,
steeds in het intimiderend gezelschap van functionarissen van de Dienststelle
Hellwig, het gehele land afreizen om hun plannen toe te lichten en om op
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