
GELIJKSCHAKELING

Den Haag te komen voor een vergadering op het kantoor van de Rooms-
Katholieke Fabrieksarbeidersbond. De Bruijn deelde daar mee dat vermoed
moest worden dat Hellwig het RKWV de volgende dag onder een' commis-
saris' zou plaatsen. 'Alles hing er nu maar van af wie dat zou wezen', zei
de Bruijn. 'Indien het een NSB' er was (hetgeen toch wel verwacht mocht
worden), dan was iedere medewerking uitgesloten.'! Alle voorzitters onder-
schreven dat standpunt.
Nog diezelfde dag werd de verwachting die de Bruijn uitgesproken had,

praktisch zekerheid. Toen hij namelijk's ochtends naar Den Haag vertrokken
was, kw~ op het verbondskantoor opeens een telefoontje binnen van Kern
die zich in Utrecht in hotel 'Terminus' bevond en die de twee aanwezige
dagelijkse bestuurders, J. A. Schutte en H. Kuiper, vroeg, voor een dringen-
de aangelegenheid met spoed naar hem toe te komen. Die twee begaven
zich naar 'Terminus' en daar vertelde Kern hun dat hij met een gefingeerde
opdracht uit Berlijn naar hen toegereisd was om hen te waarschuwen dat
(hij had dat in Berlijn vernomen) het RKWV en het CNV de volgende dag,
vrijdag, door Hellwig onder het commissariaat van Woudenberg geplaatst
zouden worden. Schutte en Kuiper' waarschuwden de Bruijn en het mode-
ramen van het CNV en de drie dagelijkse bestuurders van het RKWV
hielden nog diezelfde avond met enkele collega's van het CNVeen bespre-
king waar, schijnt het, Kern zijn mededelingen herhaalde. Na die bespreking
begaf de Bruijn zich naar de geestelijke adviseur van het RKWV, mrg.
J. G. van Schaik, en samen met hem zocht hij de aartsbisschop op om deze
te vertellen wat te geschieden stond en hem de verzekering te geven, 'dat
alle bestuurders zouden bedanken en dat ook de leden der katholieke arbei-
dersbeweging in overgrote meerderheid de rijen zouden verlaten/" Dat was
voor de aartsbisschop een niet onverwachte, maar toch uiterst belangrijke
mededeling. Thuisgekomen schreef de Bruijn nog de korte tekst van een
verklaring die hij wilde afleggen indien inderdaad (en alles wees daar toch
wel op) Hellwig de leiding van het RKWV aanWoudenberg zou overdragen.

Kerns inlichtingen waren juist geweest.
Hellwig verscheen vrijdagmorgen 25 juli om tien uur samen met Wouden-

berg, van Kampen en een tiental anderen (één had een revolver op zak) bij
het hoofdkantoor van het RKWV, liet een wacht bij de ingang plaatsen en
het telefoonbord bezetten en riep het dagelijks bestuur naar de bestuurs-
kamer. Daar las hij een besluit van Seyss-Inquart voor: een brief, meer niet;
een verordening was niet nodig geacht. Het besluit hield in dat Woudenberg
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