
HELLWIG GRIJPT IN

bevoegd was, alle zaken van het RKWV naar eigen believen te regelen en
dat de bestuursleden, die allen hun werkzaamheden dienden voort te zetten,
volgens Woudenbergs aanwijzingen te handelen hadden. 'Dit betekent geen
liquidatie van het verbond', voegde Hellwig er zo ongeveer aan toe, 'en het
is evenmin een samensmelting met het NVV, waartegen gij bezwaar hebt.
De vakcentrales komen slechts onder een éénhoofdige leiding; dit zal een ver-
eenvoudiging betekenen'; ging het verbondsbestuur oppositie plegen, dan
zou dat, aldus Hellwig, beschouwd worden als sabotage (waar, dat wist
ieder, de zwaarste straffen op stonden). Hij zei tenslotte dat hij besloten had,
de Bruijn en één collega-bestuurder, J. Veldman, direct met verlof te zenden.
Verwachtte Hellwig een reactie? Een spontaan protest? Misschien. Hij

werd in elk geval onaangenaam getroffen door het feit dat het dagelijks
bestuur van de katholieke vakcentrale zich kennelijk voorbereid had op de
situatie waarmee hij dat bestuur had willen verrassen. Want de Bruijn
haalde zijn verklaring te voorschijn die met een protest begon - protest

'tegen de ons inziens door geen enkel Nederlands belang gevorderde beslissing.
Onze achtereenvolgende contactcomrnissarissen hebben getuigd dat ons ver-
bond geen oppositie heeft gevoerd en dat wij loyaal met de Duitse bezettings-
macht hebben medegewerkt. Wij bukken voor de macht van de huidige bezet-
tingsoverheid. Dat een Nederlander er toe overgaat, het resultaat van ons prach-
tige, voorbeeldige werk van vijftigjaar tot zich te trekken, achten wij betreurens-
waardig.'

'Ik heb met je smoesjes niets te maken', riep Woudenberg.
Schutte nam het woord. Mede namens zijn collega Kuiper zei hij Hellwig

dat het hem, nu de NSB'er Woudenberg tot commissaris benoemd was, in
geweten onmogelijk was, het werk voort te zetten. 'U weigert dus, gehoor
te geven aan het bevel van de Reichskommissar?' vroeg Hellwig. 'Ja', zeiden
Schutte en Kuiper. Tot driemaal toe sommeerde Hellwig hen, dat antwoord
te herroepen - driemaal weigerden zij. Het enige wat volgde was dat, terwijl
de mannelijke personeelsleden er wit van woede bij stonden en typistes
zaten te snikken, de Bruijn en Veldman het gebouw uitgezet werden. Ook
Hellwig en Woudenberg verdwenen, van Kampen bleef achter- - deze
begaf zich kort nadien naar De Volkskrant.

Om elf uur kreeg het moderamen van het CNV van Hellwig een over-
eenkomstig besluit te horen als aan het dagelijks bestuur van het RKWV
voorgelezen was. Ook hier voegde Hellwig dreigend toe dat verzet als

1A.v., p. 79-80.
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