
GELIJKSCHAKELING

verklaard maar behoefde nog niet gestraft te worden met onthouding der
sacramenten. Welnu, mgr. de Jong meende dat met de gelijkschakeling van
het RKWV het moment gekomen was om die straf een algemener karakter
te geven: zij moest een ieder treffen die van de 'mantelorganisaties van deNSB'
lid zou blijven, en als zodanig beschouwde hij nu ook alle organisaties die
bij een RKWV onder Woudenberg zouden zijn aangesloten. Kort tevoren
had mgr. de Jong via vertrouwde kanalen de tekst ontvangen van een
mandement waarmee de negen-en-twintig aartsbisschoppen en bisschoppen
van Gross-Deutschland geprotesteerd hadden tegen de beperkende maat-
regelen o.m. op het gebied van de pers die hun kerkgenootschap in de zomer
van '4I getroffen hadden - dat was voor hem een reden te meer om zijn eigen
geloofsgenoten maar vooral ook de bezetter precies te doen weten waar het
nu op stond.

Op 23 of 24 juli nodigde de aartsbisschop de bisschoppen van Haarlem,
Breda, Den Bosch en Roermond uit, op vrijdag de 25ste des middags
('s ochtends zou Hellwig zijn eisen aan het dagelijks bestuur van het RKWV
presenteren) aan de Maliebaan bij hem te komen; toen zij verschenen waren,
las hij hun het concept voor van het mandement dat hij in de geest had. Er
werd geen woord in gewijzigd en de tekst die negen dagen later, op zondag
3 augustus, in alle kerken voorgelezen zou worden, zou mede door de
gevolgen waartoe dat voorlezen zou leiden, het gehele georganiseerde
katholieke volksdeel opeens in een duidelijke afweerpositie jegens de be-
zetter plaatsen; men zou van een 'katholiek réveil' kunnen spreken. Het is
dan ook hier de plaats om de man te schetsen die in de zomer van '4J tot dat
réveil de beslissende stoot gaf.

*

Zes jaar tevoren, in de zomer van I935, toen de krachten van de toenmalige
aartsbisschop van Utrecht, mgr. J. H. G. Jansen gesloopt waren, had de
Paus prof. dr. Johannes de Jong, president van het grootseminarie Drie-
bergen-Rijsenburg, tot bisschop-coadjutor van mgr. Jansen benoemd met
het recht, deze op te volgen. Die opvolging vond in februari '36 plaats toen
het verzoek van mgr. Jansen om uit zijn functie ontheven te worden, door
de Paus ingewilligd was. Een van de eerste opdrachten die de nieuwe aarts-
bisschop liet uitvoeren, was de auto af te schaffen waar zijn voorganger
gebruik van had kunnen maken; ook het aartsbisschoppelijk wapen wilde
hij nergens meer zien. Geen enkele behoefte had hij aan uiterlijk vertoon
en zo hij al eens over zijn benoeming tot aartsbisschop sprak, dan placht


