
MGR. DEJONG

hij de betekenis van dit hoge ambt te devalueren: 'ik had ook een ziekte
kunnen krijgen', zei hij tegen vrienden.!

Johannes de Jong was, toen hij tot aartsbisschop gewijd werd, vijftig jaar
oud. In september '85 was hij op Ameland uit een oud geslacht van boeren,
vissers, kust- en walvisvaarders geboren. Zijn vader was bakker. In een
bescheiden en vroom katholiek gezin groeide hij op, hoog opziende tegen
zijn dorpspastoor; diens invloed was er niet vreemd aan dat hij besloot,
priester te worden. In '99 vertrok hij naar het kleinseminarie in Culemborg.
Hij was er in elke klas de beste. Niet anders ging het op het grootseminarie
Driebergen-Rijsenburg. Bier werd hij in '07, twee-en-twintig jaar oud, tot
priester gewijd: de eerste priester sinds de Reformatie die van Ameland
afkomstig was. Drie jaar lang, van '08 tot 'II, studeerde hij vervolgens in
Rome. Want hij was, aldus Aukes in zijn waardevolle biografie, een man
van 'gloeiende weetzucht'P In '14 werd hij aan het grootseminarie waar hij
zelf gestudeerd had, hoogleraar in de kerkgeschiedenis. Zijn colleges voor-
bereidend, zette hij zich tegelijk aan een groot werk over meer dan negen-
tien eeuwen kerkgeschiedenis. Van '29 tot '37 verschenen er drie drukken
van met een telkens belangrijk uitgebreide tekst, 'voor mij was het eigenlijk',
zei mgr. de Jong later, 'de mooiste tijd van mijn leven.P Hij had er overigens
van '31 af een moeilijke bestuurlijke taak bijgekregen: president van het
grootseminarie - een taak die hij met zoveel gedecideerdheid en tact ver-
vulde dat zich, toen mgr. Jansens krachten afnamen, bij het Vaticaan de
overtuiging ging vestigen dat mgr. de Jong de nieuwe aartsbisschop van
Utrecht diende te worden.

Een flamboyant kerkvorst zou hij bepaald niet zijn. Maar zulk een kerk-
vorst was in Nederland waar sommige protestantse groepen nog zo gevoelig,
ja overgevoelig reageerden op wat in de wereld der 'Roomsen' gebeurde,
ook niet op zijn plaats. Het was in '35 nog maar tien jaar geleden dat het
tweede ministerie-Ruys de Beerenbrouck ten val gebracht was omdat het
het Nederlandse gezantschap bij het Vaticaan had willen handhaven. Dat
waren factoren waar Rome rekening mee hield. En inderdaad: Johannes de
Jong was het tegendeel van een drijver. 'Welke katholiek zou er aan denken',
had hij ruim een jaar na de val van het tweede kabinet-Ruys geschreven,
'onze protestanten, die volgens ons wel in dwaling verkeren, maar in een
onschuldige, redelijkerwijze onoverwinnelijke dwaling, te beletten, God
volgens hun eerlijke overtuiging te dienen ?'4

1 Aukes: Kardinaal deJong, p. 199. 2 A.v., p. 71. 3 A.v., p. 199. 4 J. de Jong in
De Maasbode, 28 okt. 1926, aangehaald in a.v., p. 149.


