
GELIJKSCHAKELING

Neen, deze aartsbisschop zou de gecompliceerde verhoudingen in de
Nederlandse kerkprovincie niet nodeloos verscherpen of vertroebelen. Hij
was er ook te bescheiden voor - en och, ware het onheil van het nationaal-
socialisme niet over Europa en de ramp van de bezetting niet over Neder-
land gekomen, wellicht zou Johannes de Jong niet meer geworden zijn dan
één in de rij van Utrechtse kerkvorsten vóór hem: een vroom en geleerd
man, bedacht op de consolidatie, zo mogelijk op de verdere versterking van
hetgeen de Nederlandse katholieken sinds de Franse revolutie en de vestiging
van het Koninkrijk opgebouwd hadden, maar verder weinig sprekend tot de
verbeelding vall de katholieke gelovigen, laat staan van de andersdenkenden.
Het onheil van het nationaal-socialisme had zich evenwel. al geopenbaard
toen de Jong aartsbisschopwerd, de ramp van de bezetting voltrok zich ruim
vier jaar na zijn wijding - en hij maakte zich geen illusies over hetgeen zijn
kerk en hempersoonlijk te wachten kon staan. Hij deed dat te ruinder omdat
hij een sterke neiging had tot pessimisme. Hoe vaak had niet het onrecht in
de wereld getriomfeerd! Hoe vaak was niet de kerk tot de grond toe afge-
broken !Welke noodzaak schreef voor dat het heidense nationaal-socialisme
er niet in zou slagen, geheel Europa jarenlang, generaties lang wellicht, in zijn
greep te houden? De aartsbisschop kende noch Engeland, noch de Vere-
nigde Staten. Tot eind' 42 durfde hij eigenlijk nauwelijks verwachten dat
Hitler en alles wat hij representeerde, binnen luttele jaren ten val gebracht
zou worden. Zijn naaste medewerkers werden er vaak wanhopig onder:
atlassen, encyclopedieën, statistieken droegen zij aan om die pessiinistische
visie te weerleggen.
In het persoonlijke vlak gaf, dunkt ons, die zwartgalligheid aan de strijd-'

bare standpunten die de aartsbisschop in de eerste jaren van de tweede
wereldoorlog innam en verkondigde, extra betekenis. Hij bepaalde immers
voor zichzelf een gedragslijn en schreef anderen een gedragslijn voor waarvan
hij lange tijd aannam dat men er wellicht een groot aantal jaren de hand aan
zou moeten houden. Zulks vormde. een waarschuwing tegen onberaden
impulsiviteit (die hem toch al niet lag), het onderstreepte klemmend de
noodzaak om enerzijds in het oog te houden wat het geloof voorschreef,
anderzijdsvan de gelovigen niet meer te vergen dan zij in redelijkheid konden
opbrengen - en volhouden. Dat de vijand, zeker zo lang de oorlog duurde
(van een overwinnende Hitler kon men alles verwachten), niet spoedig de
hand aan hem persoonlijk zou slaan, leek de aartsbisschop een aannemelijke,
maar overigens irrelevante veronderstelling; irrelevant omdat hij die de
levens van zoveel martelaren bestudeerd had, vertrouwde dat ook hem,
mocht dat noodzakelijk blijken, de kracht geschonken zou worden, in
trouwaanzijn geloof het einde van zijn aardse leven te aanvaarden. Maar


