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zijn katholieken! Die eenvoudige journalist, vakbondsman, arbeider, boer,
kunstenaar, onderwijzer, fabrikant, ja ook die eenvoudige priester aan wie
hij het als aartsbisschop kon opleggen dat zij in bepaalde situaties 'neen'
zouden zeggen tegen het nationaal-socialisme en dat zij dusdoende de macht
van de bezetter zouden uitdagen en tarten - zouden hun trouwen hun geloof
sterk genoeg zijn om de weg te volgen die naar vervolging, pijniging en
dood kon leiden? Een mandement opstellen was één ding; volgens een
mandement handelen een tweede. 'Je handtekening zetten is vlug gedaan', .
zei de aartsbisschop eens, 'maar de nachten die er soms op volgen .. .'1
Zorgvuldig overleg was een gebiedende noodzaak. Wat de vier bisschop-

pen betrof, was de aartsbisschop trouwens tot dat overleg verplicht: hij
kon hun niets voorschrijven, hij moest, primus inter pares in hun kring, telkens
hun instemming winnen. Vaak gelukte hem dat doordat de informatie die
hij kon verzamelen, breder was dan de hunne: hij vernam meer (men denke
aan zijn contacten met Donner en Hangelbroek), hij kon in ruimer kring
advies inwinnen. Zijn eigen staf was maar klein: een vicaris-generaal en twee
priester-secretarissen die zelf alle uitgaande stukken moesten typen, maar de
aartsbisschop had het voordeel dat hij een beroep kon doen op de kennis
en het inzicht van de beste moralisten, juristen, sociologen en andere des-
kundigen die men onder de katholieken kon vinden. 'Er ging geen dag
voorbij', aldus Aukes,

'dat er niet werd getelefoneerd, gepraat, geschreven, en dat niet hier of daar in het
land een capabelekop bezig was,een of ander warrig raadsel,een of ander knellend
practicum uit te splitsen ten behoeve van de aartsbisschop en via deze van het
Episcopaat.' 2

Het sprak vanzelf dat de adviezen die de aartsbisschop ontving, vaak
tegenstrijdig waren. Wij kwamen er al voorbeelden van tegen. In zulk een
situatie was mgr. de Jong afkerig van een snelle beslissing. Dat gafhem bij
driftiger naturen wel eens de naam van een aarzelaar, een twijfelaar, een
onzekere, - kwalificaties die ook wel in overeenstemming leken met de uiter-
lijke indruk die hij maakte: een onhandige, verlegen man die onwennig, ja
ietwat onbeholpen in de moderne wereld stond met haar vreemde ver-
schijnselen als radio's en auto's - 'een verdwaalde Viking' noemt Aukeshem.3
Wie dieper keek, wist beter: Rustige naturen hebben in moeilijke kwesties
tijd nodig om tot beslissingen te komen, maar zijn zij eenmaal met zichzelf
in het reine, dan staan zij als een rots. Johannes de Joingmocht dan, zo L. J.

1 A.v., p. 284. 2 A.v., p. 289. 3 A.v., p. 14.


