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In het tijdsgewricht waarin Johannes de Jong leefde, twijfelde geen
katholiek er aan dat de bisschop de apostel was; binnen zijn diocees gold hij
als de onmiddellijke vertegenwoordiger van Christus. Hij diende aan te geven
wat de gelovigen moesten doen of laten. Hij kon protesteren tegen het
onrecht van de nationaal-socialistische staat - hij kon ook zwijgen. Hij kon
er op zijn wijze en binnen zijn diocees toe bijdragen dat het Derde Rijk ten
val gebracht werd - hij kon zich ook passief opstellen, zelfs aan Hiders
politiek steun verlenen. Er zijn in de periode van het nationaal-socialisme
in andere landen talrijke bisschoppen geweest die zwegen, passief bleven of
Hitler steunden. Men behoeft het beleid van het Nederlandse Episcopaat
maar te vergelijken met, zeg, het Slowaakse of het Kroatische om te zien,
hoe sterk het element van zelfstandigheid was in de positiebepalingen der
Nederlandse bisschoppen. Het kerkelijk verzet is dan ook niet alleen gods-
dienstig, het is ook nationaal van aard geweest. Voor de bestuurders van de
Nederlandse kerkprovincie was Rome in de bezettingsjaren trouwens ver
verwijderd; toen zij injanuari '41 hun standpunt tegen de NSB'ers (dat wilde
tevens zeggen: tegen de bezetter) verscherpten, wisten zij niet of hun koers
de instemming had van het Vaticaan. Wij wezen er al op dat een van de
adviseurs van de aartsbisschop, mgr. Verhoeven, hem er eind maart '41
waarschuwend op wees dat een weigering van het Episcopaat om medewer-
king te verlenen aan van Dams benoemingsverordening heel wel door
Rome gedesavoueerd kon worden. Zou zich dat voordoen, dan zou zulks
voor de aartsbisschop niet de verplichting inhouden, zijn koers te wijzigen -
het zou wèl pijnlijk zijn èn een factor van gewicht voor de toekomst.

Wat het Vaticaan van zijn beleid vond, vernam de aartsbisschop voor het
eerst in het vroege voorjaar van 1941; de verbindingen waren moeilijk.
Dat gold niet alleen voor de weg Rome-Utrecht maar ook voor de omge-
keerde: Utrecht-Rome.

Toen de pauselijke internuntius, mgr. Paolo Giobbe, in de zomer van '40
door de bezetter gedwongen werd, Den Haag te verlaten (hij keerde naar
Rome terug), werd de directe relatie tussen mgr. de Jong en hem verbroken.
Nadien moest de aartsbisschop het officiële contact met het Vaticaan onder-
houden via de pauselijke nuntius in Berlijn, mgr. Cesare Orsenigo. Maar de
aartsbisschop vertrouwde Orsenigo niet. In hoge kerkelijke kringen was
algemeen bekend dat de nuntius op de hand van Duitsland was. Normale
rapporten gingen via Orsenigo's kanaal, maar de meer belangrijke stukken
liet de aartsbisschop via een in Amsterdam wonende oude studievriend,
dr. Jos M. Drehmanns (die al die stukken in het Italiaans vertaalde), aan de
Italiaanse consul in Amsterdam overhandigen; deze bezat op het departement
van buitenlandse zaken te Rome een vertrouwde relatie: een broer van mgr.


