
HET MANDEMENT VAN 25 JULI 1941

'Lang hebben Wij, in het openbaar tenminste, gezwegen over het velerlei
onrecht dat ons als katholieken de laatste maanden is aangedaan.' Met die
zin hief de brief van de aartsbisschop en van de vier bisschoppen aan die
enkele uren later in alle katholieke kerken voorgelezen werd.' Het onrecht
werd opgesomd: geen openbare geldinzamelingen meer, geen KRO, geen
oprecht katholieke pers, maatregelen tegen het katholieke onderwijs, boeten,
geen katholieke jeugdverenigingen meer. 'Doch nu is er iets gebeurd waar-
over Wij niet meer mogen zwijgen, zonder verraad te plegen aan Ons gees-
telijk ambt. Non possumus non /oqui' ('wij kunnen niet niet-spreken') - het
Rooms-Katholiek Werkliede:nverbond was onder een NSB'er geplaatst.

'Katholieken mogen er dus geen lid van blijven.'
En niet alleen aan hen die bij 'het werkliedenverbond in zijn nieuwe ge-

daante' aangesloten zouden blijven maar ook 'aan de leden van alle andere
mantelorganisaties der Nationaal-Socialistische Beweging, zoals bijv. het
Medisch Front, het Rechtsfront, het Agrarisch Front, de: Cultuurkring',
zouden voortaan de sacramenten onthouden worden.

'Beminde gelovigen! Wij kunnen u niet zeggen hoe diep Wij de ondergang
van het Rooms-Katholiek Werkliedenverbond betreuren. Het was Ons bijzonder
dierbaar omdat het met zijn tweehonderdduizend leden een groot deel van ons
goede en trouwe katholieke volk omvatte ... Openlijk en luide verheffen Wij
Onze stem tegen het onrecht dat deze tienduizenden mensen wordt aangedaan
door hen te beroven van hun sociale instellingen.Wij protesteren tegen de onge-
hoorde gewetensdwang, hun een levensbeschouwing op te willen dringen die
met hun godsdienstige overtuiging in strijd is. .
God laat het toe. Wij moetenons neerleggen bij Zijn ondoorgrondelijke raads-

besluiten. Maar Wij weten dat God ons met Zijn genade zal bijstaan en dat Hij
ook na de opheffing de christelijke geest in u zal bewaren die zo diep in u ge-
worteld is. Wij kennen onze mannen en Wij wisten zeker hoe zij zouden han-
delen. Maar toch mogen Wij hier Onze openlijke vreugde uitspreken dat alle
leiderszo moedig hebben standgehouden enhun medewerking hebben geweigerd.
Wij zijn overtuigd dat de leden hun leiders zullen volgen. Wij gaan trots
op deze mannen die de beste eigenschappen welke ons volk groot hebben ge-
maakt, ook in moeilijke omstandigheden openbaren: stoerheid, vastheid van
karakter, trouwaan eer en geweten. Zij zullen misschien ontberingen tegemoet
gaan, maar Wij zijn overtuigd dat onze katholieken hun medebroeders in de
nood niet in de steek zullen laten.
Dierbare leden van het Rooms-Katholiek Werkliedenverbond, dierbare ge-

lovigen: het is met een bloedend hart dat Wij u dit alles gezegd hebben. Wij
gevoelen zo goed aan, welke offers van u gevraagd worden. Doch het gaat om
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