KATHOLIEKE BOEREN EN KATHOLIEKE ONDERWIJZERS

*

Op 6 augustus, twee dagen na de eerder genoemde Chefsitzung, werd Otto
Frans Josephus Damave tot commissaris benoemd van de Katholieke Neder-
landse Boeren~ en Tuindersbond alsmede van de daarmee verbonden dio-
cesane boerenbonden. De KNBTB telde ongeveer vijf-en-zeventigduizend
leden.

Damave was een corrupte figuur. Op die corruptie komen wij nog terug.
Hij was in 1898 in Weert geboren, had zich na een wisselvallige carriére als
kleine zakenman (hij ging eenmaal failliet en werd meermalen van malver-
saties verdacht) in ’33 bij de NSB aangesloten, was daar een jaar later uit
geroyeerd wegens strubbelingen, maar was in de herfst van ’40, toen hij een
betrekking had bij de Landbouwecrisisdiensten in Den Haag, weer tot de
NSB toegelaten. Graf Grote, hoofd van de Hauptabteilung Ernihrung und
Landwirtschaft bij Fischbocks Generalkommissariat, pousseerde hem; Grote
had behoefte aan figuren die een soort administratieve grondslag konden
leggen voor een eenheidsorganisatie van de Nederlandse boerenstand.
Damave kreeg eerst de administratie van het Boerenfront der NSB toe-
vertrouwd, nadien die van het Nederlands Agrarisch Front dat eind 40 uit
de samensmelting van het Boerenfront en ‘Landbouw en Maatschappij’
ontstond.

Tegelijk met de KNBTB werd het Katholieck Onderwijzers Verbond met
zijn dertienduizend leden gelijkgeschakeld. Dit kreeg als commissaris de
NSB’er van Genechten toegewezen, leider van het Opvoedersgilde der
NSB.

Weer reageerde het Episcopaat met een bewogen mandement; het werd
op zondag 14 september voorgelezen.! Wie van de twee gelijkgeschakelde
organisaties lid bleef, zou voortaan, zo hoorde men, de sacramenten niet
meer ontvangen. ‘Men blijft Ons, beminde gelovigen, onophoudelijk ver-
wijten’, zo heette het verder,

‘dat het Ons met Ons optreden tegen de Nationaal-Socialistische Beweging te
doen is om een zekere politicke macht te verwerven of te behouden. Wij hebben
reeds meermalen verklaard en verklaren het nogmaals: het gaat Ons niet om
politicke macht . . . het gaat om het zijn of niet zijn van het Christendom, om
het behoud van ons heilig geloof, van de onsterfelijke zedenleer, van de christe-

1 Tekst in Stokman: Het verzet van de Nederlandse bisschoppen, p. 204-06.
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