
GELIJKSCHAKELING

z yste juli vernam dat de bezetter die besturen afgezet en beide organisaties
onder de heerschappij van Woudenberg geplaatst had, stond voor hem vast
dat het moment gekomen was om alle contacten met die bezetter te ver-
breken. Achter elkaar gingen het voltallige dagelijkse bestuur en ook de raad
van bestuur Iller accoord mee; Stikker nam de taak op zich, het genomen
besluitaanHellwigkenbaartemakenenhij voorzagterecht dat het deze pijnlijk
zou treffen. Het betekende immers dat de gebundelde werkgeversorganisaties
van welke tot dusver als zodanig geen verzet uitgegaan was, zich solidair
verklaarden met de besturen van RKWVen CNV die geweigerd hadden,
zich bij Woudenbergs leiding (anders gezegd: bij een besluit van de bezetter)
neer te leggen.

Op 7 augustus, vier dagen na de voorlezing van het bisschoppelijk mande-
ment, vond in Hellwigs bureau het gesprek plaats dat Stikker en Slotemaker
aangevraagd hadden. Op weg daarheen waren beiden zich er van bewust,
aldus later Stikker, 'dat dit misschien onze laatste dag als vrije mannen zou
zijn.'! Dat bleek mee te vallen. Het werd overigens een verhit gesprek.
Stikker stelde de zaak hoogst onschuldig voor: de raad van overleg moest
samenwerken met de confessionele vakcentrales - welnu, aangezien gebleken
was dat diegenen die voortaan die vakcentrales zouden vertegenwoordigen,
door de leden gedesavoueerd waren, had de raad van overleg geen partner
meer aan arbeiderskant (als zodanig kon de raad het NVV -alléén niet
beschouwen) en was het dus zinloos als hij na Seyss-Inquarts besluit inzake
het RKWV en het CNV zijn werk zou voortzetten; de raad zou van die
conclusie in een circulaire (die Stikker hoffelijk aan Hellwig voorlegde)
mededeling doen aan alle vertegenwoordigde organisaties.

Natuurlijk doorzag Hellwig dat betoog. 'Das ist eine Beleidigung des
Führers!' schreeuwde hij. Hij 'vroeg zich af', aldus Stikker, .

'of wij ons de eonsequenties van onze houding wel hadden gerealiseerd. Ik ant-
woordde dat het mij speet dat in onze zakelijke overwegingen politieke mo-
tieven werden gezien en dat Wij inderdaad alle eonsequenties onder ogen hadden
gezien ... Wij waren blij en enigszins verrast dat wij het gebouw heelhuids
konden verlaten. Wij hebben onmiddellijk daarna voor de verzending van de
circulaires aan onze leden gezorgd en tenslotte een stevige borrel gedronken.' 2

Binnen een week werden de Raad van bestuur in arbeidszaken plus alle
aangesloten werkgeverscentrales ontbonden. Stikker liet Slotemaker 'niet
in de steek: deze kon een adviesbureau oprichten dat door enkele grote

1 D. U. Stikker: Memoires (1966), p. 36. 2 A.v., p. 39.


