DE ACTIE VAN STIKKER

ondernemers gefinancierd werd; uiteraard was het voor die ondernemers
van groot belang, via Slotemaker (die in Den Haag tal van contacten had)
te vernemen wat aan Duitse maatregelen voorbereid werd en welke moge-
lijkheden er waren, zich aan die maatregelen te onttrekken; dit laatste lukte
nog het beste indien men verschillende Duitse instanties tegen elkaar kon
uitspelen. Overigens werd een deel van het personeel van de werkgeverscen-
trales met medewerking van Woltersom en Hirschfeld overgeheveld naar
het bureau van de z.g. hoofdgroep industrie, een onderdeel van Wolter-
soms nicuwe organisatie van het bedrijfsleven.

Stikker deed meer. Hij bleef regelmatig besprekingen voeren met de
afgezette bestuurders van het RKWYV en het CNV alsook met Kupers, de
afgezette voorzitter van het NVV, en toen hem in de herfst van ’41 bleek
dat deze onvoldoende fondsen bezat om bestuurders van NVV-bonden die
hun functie wilden neerleggen, te steunen, gaf Stikker hem een onbeperkt
krediet ten laste van de Heinekens Brouwerij. De hoofdboekhouder kreeg
te horen dat aan een nieuwe caféhouder, ‘H. Elman’, de gebruikelijke ‘voor-
schotten’ gegeven konden worden, en in de jaren die volgden, kon Kupers als
‘Elman’ bij de brouwerij de gelden opnemen die hij nodig had; ze werden
na de bevrijding door het NVV prompt terugbetaald.

In kringen van de illegale pers raakte spoedig bekend wat Stikker en
Slotemaker tegen Hellwig gezegd hadden. ‘Het woord dat hier gesproken
werd namens de Nederlandse werkgevers, op een ogenblik dat de arbeiders
van ons vaderland niet meer over vrije vertegenwoordigers beschikken,
vervult ons’, aldus Het Parool,

‘met trots en met hoop . . . Hier sprak het vrije, onbuigzame Nederland. Wijj
geven ons niet over aan ijdele fantasieén, wij dromen niet van een nabije tockomst
waarin er tussen werkgevers en werknemers geen meningsverschillen meer
zullen bestaan. Maar wel verlangen wij (dat men inziet!) dat mannen als deze
vertegenwoordigers van de Nederlandse werkgevers, die op de bres stonden voor
de eer van de Nederlandse arbeiders, een hoopvolle belofte zijn om straks te komen
tot die eensgezinde samenwerking tussen alle groepen onzer samenleving die
nodig zal zijn om de weg te banen naar een toekomst waarin de sociaal-econo-
mische vragen tot een harmonische oplossing zullen worden gebracht.’

* ' Wij hebben deze woorden ingevoegd omdat anders de tekst niet loopt. 2 Het
Parool, 25 (10 okt. 1941), p. 6.
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