
GELIJKSCHAKELING

Het is, ook achteraf gezien, merkwaardig hoe zwak de Duitsers gereageerd
hebben op het volslagen échec van hun pogingen om de twee confessionele
vakcentrales aan het NVV toe te voegen. Velen zo al niet allen van diegenen
die zich in die crisis van eind juli en begin augustus' 41 zo principieel gedroe-
gen, verwachtten niet anders dan dat zulks hun minstens de vrijheid en
wellicht het leven zou kosten. Gearresteerd werden evenwel alleen zij die de
opgestelde stukken buiten de kring gingen verspreiden waarvoor zij bestemd
waren. De aan aartsbisschop de Jong opgelegde boete van f 500 was eigenlijk
een hulpeloze, ja absurd inadequate reactie op een mandement dat meer dan
een derde van het Nederlandse volk opriep tot een blijvende afweer jegens
het nationaal-socialisme. Nu zat Seyss-Inquart ten aanzien van de kerkelijke
hoogwaardigheidsbekleders aan Hitlers algemene instructie vast, scherpe
conflicten met de kerken uit de weg te gaan - maar waarom heeft hij geen
maatregelen genomen tegen personen als de Bruijn, Schipper en Stikker?

Een verklaring zou kunnen zijn dat de Reichskommissar, wat de werkgevers
betrof, geen deining wilde wekken in kringen waar men, zij het vaak met
tegenzin, belangrijke Duitse orders tot volle tevredenheid van de opdracht-
gevers uitvoerde. Wat de bestuursleden van de confessionele vakcentrales
aangaat, dient men. ons inziens in het oog te houden dat men op een enkel
punt in het Duitse apparaat een gevoel van bewondering voor een door
godsdienstige motieven ingegeven principieel standpunt niet kon onder-
drukken. Er zijn bovendien enige aanwijzingen dat men aan Duitse kant
de mate waarin de arbeiders het parool hunner leiders zouden opvolgen,
aanvankelijk in ernstige mate onderschatte. Toen men in de tweede helft van
augustus en in september zag dat van het RKWV en het CNV niet veel
overgebleven was, was het eigenlijk te laat voor strafmaatregelen. Ook het
feit dat men de namen van een deel van de betrokkenen aan de gijzelaars-
lijsten kon toevoegen, werkte als een rem om op het moment dat zich het
effect van hun actie openbaarde, maatregelen tegen hen te nemen. Dat effec'
werd overigens, dunkt ons, ook toen door Seyss-Inquart onderschat. Hij
heeft bij de eerder gememoreerde bespreking die hij samen met General-
kommissar Schmidt op 26 september '41 met Hitler voerde, wel over 'die
Aufläsung der konfessionellen Gewerkschaften' gesproken, maar uit niets
blijkt dat de Reichskommissar en zijn naaste politieke adviseur zich er bewust
van waren dat die 'Auflösung' in feite geleid had tot de zwaarste politieke
nederlaag die de bezetter in de tweede helft van:' 41 toegevoegd werd. Alles
wijst er integendeel op dat Seyss-Inquart en Schmidt de hoop bleven koeste-
ren dat zij, in het kader van Nederlands gelijkschakeling, het Nederlands
Arbeidsfront toch als een reële organisatie van de grond zouden krijgen.
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