
OPRICHTING VAN HET NEDERLANDS ARBEIDSFROND

Hellwig was er, gelijk reeds vermeld, een tegenstander van dat het NVV in
oorlogstijd tot een Nederlands Arbeidsfront zou worden omgevormd. Dat
denkbeeld had evenwel, schijnt het, de speciale voorliefde van General-
kommissar Schmidt die op de Dienststelle Hellwig toch al heel wat tegen had:
hij placht haar aan te duiden als 'eine Gruppe VOrl arrogenten Juristen die
von Volks.{lïhrung gar kein Verstandnis haben.? Onvermijdelijk was het
dat na de gelijkschakeling van het RKWV en het CNV dit conflict hoger
opliep. Schmidt triomfeerde en Hellwig verdween maar werd overigens
bij zijn vertrek, aldus Woudenberg. 'door de Rijkscommissaris met lof en
dank overladen.f Vast stond toen dat er een Nederlands Arbeidsfront zou
komen. Schmidt wenste dat alle arbeiders verplicht zouden worden, er zich
bij aan te sluiten. Dat laatste ging Seyss-Inquart en Woudenberg te ver.
Seyss-Inquart moet wel beseft hebben dat de verplichte aansluiting een
immense deining zou veroorzaken en van Woudenberg hebben wij de
indruk dat hij al vóór de oprichting van het Naf alle vertrouwen in de
toekomst van die organisatie verloren had .
Hoe dit zij - begin '42 gaf A. Vermeulen, het hoofd van de sociaal-

economische afdeling op het hoofdkantoor van het NVV (die in september
'41 in De Waag nog gejuicht had over het vele goede dat op sociaal gebied
sinds mei '40 tot stand gebracht was), in NVV-kringen het bericht door dat
de oprichting van het Naf nog slechts een kwestie was van tijd. De 'oude'
bestuurders die aangebleven waren, hadden, ten dele al vóór de gelijkscha-
keling der confessionele vakcentrales maar nog sterker daarna, van tal van
kanten scherpe kritiek gekregen op hun houding. Die kritiek was nog toe-
genomen toen bekend werd dat het bestuur van de Fabrieksarbeidersbond
er het bijltje bij had neergelegd. Vorrink liet in de illegale geschriften die van
hem uitgingen, niet na, er keer op keer op te wijzen.dat de bestuurders van
de NVV-bonden al veel te lang hun plicht verzaaki: hadden: zij moesten
aftreden! Er was bij die bestuurders kennelijk angst dat zij dan gearresteerd
zouden worden - ma\lr eindelijk, begin' 42, werd die angst overwonnen en
werd de afspraak gemaakt dat men, als het Naf inderdaad opgericht zou
worden, de functies ter beschikking zou ~tellen. Vermeulen sloot zich bij die
afspraak aan. Van betekenis was bij dit alles uiteraard dat het, nu de Vere-
nigde Staten aan de oorlog waren gaan deelnemen, practisch voor ieder die
niet 'fout' was, vaststond dat het Derde Rijk gedoemd was onder te gaan;
zeer velen meenden trouwens dat reeds de zomer van '42 de bevrijding zou
brengen.
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