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het Nederlands Agrarisch Front, weer onder leiding van Roskam. Overigens
had slechts een klein deel van de leden van 'Landbouwen Maatschappij'
zich bij dat Nederlands Agrarisch Front als lid laten inschrijven. Roskam
had in de zomer van '41 niet veel meer dan zes- tot zevenduizend man
achter zich.

Gezien de weerstanden die er tegen de NSB en de NSB' ers bestonden, gooi-
den de Duitsers het in eerste instantie over een andere boeg: aangezien de
landbouwproductie op bepaalde gewassen geconcentreerd moest worden,
vooral op aardappelen, besloten zij die productie door middel van een
'productieslag' te bevorderen en daartoe een 'Commissie voor de productie-
slag' in het leven te roepen waar plaatselijke commissies onder zouden
ressorteren - dat was 'technisch' werk, bovendien in het belang van de
voedselvoorziening; men nam aan Duitse kant aan dat de grote landbouw-
organisaties bereid zouden zijn, aan de arbeid van die commissie deel te
nemen, zulks ongeacht het feit dat het Nederlands Agrarisch Front in de
commissie vertegenwoordigd zou zijn en dat een pro-Duitse figuur, dr.
F. E. Posthuma, als voorzitter zou optreden.

Bijna een generatie eerder, in november '14, was Posthuma op voor die
tijd jonge leeftijd (veertig jaar) tot minister van landbouw, nijverheid en
handel benoemd in het kabinet-Cort van der Linden. Nog geen drie jaar
later was hij na veel strubbelingen afgetreden. Hij had nadien zijn vroegere
functie hervat: voorzitter van de Coöperatieve Vereniging 'Centraal Be-
heer', het grote administratiekantoor op het gebied van de sociale en
andere verzekeringen. Posthuma had die functie overigens nimmer in over-
eenstemming beschouwd met de uitzonderlijke capaciteiten die hij zich
toeschreef IJdel was hij steeds geweest - nu werd hij ook een gefrustreerd
man. Met weerzin ging hij de parlementaire demoeratie gadeslaan, met
sympathie volgde hij sinds het begin der jaren '30 het optreden der NSB.
Hij kende Mussert goed en bood deze al eind mei '40 zijn diensten aan.
Zichzelf beschouwde hij overigens als aanzienlijk capabeler dan Mussert.
Begin september '40 meende Posthuma dat Duitsland de oorlog in een
minimum van tijd zou winnen. Het denkbeeld rees in hem dat Hitler boven
de secretarissen-generaal een soort algemene adviseur voor Seyss-Inquart
zou plaatsen; het was Posthuma' s voornemen, dit plan (hij achtte zich, al
was hij dan ook inmiddels zes-en-zestig jaar geworden, bij uitstek geschikt
voor die functie van algemeen adviseur) persoonlijk aan Hitler voor te
leggen; 'een eenvoudig, zeer gemoedelijk, maar van hart tot hart sprekend
praatje" hield hij voor het beste middel daartoe. Maar hoe tot Hitler door
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