GELIJKSCHAKELING

te dringen? Via Mussolini! Hoe Mussolini te bereiken? Via prof. dr. J. L.
Pierson wiens echtgenote immers zo prijzend geschreven had over de Duce
die zij ook persoonlijk kende! Helaas, Posthuma kreeg van de Piersons
eenzelfde negatief antwoord als Mussert eind mei al ontvangen had — geen
‘zeer gemoedelijk praatje’ met Hitler dus. Daar kwam bij dat Posthuma
later in september tot de conclusie kwam dat de bezetter zijn keus al bepaald
had: deze zou kennelijk met de NSB in zee gaan. ‘De NSB met Mussert als
leider kan ons’, schreef Posthuma nu, ‘op het nodige peil brengen en geen
andere beweging, front, Unie of wat dan ook.”

Als voorzitter van de Commissie voor de Productieslag die in maart 41
ingesteld werd, slaagde Posthuma er in, vertegenwoordigers van alle grote
landbouworganisaties alsook van het Agrarisch Front der NSB om de tafel
te krijgen; uit de plaatselijke commissies daarentegen werden de NSB’ers
als regel geweerd. Maar enkele maanden later meende de NSB een belang-
rijke stap voorwaarts te doen toen secretaris-generaal Hirschfeld onder
Duitse pressic een NSB’er, G.J. Ruiter, een landbouwer uit het Friese
Knijpe, voorman van het vroegere ‘Landbouw en Maatschappij’ en voor-
zitter van de Friese Maatschappij van Landbouw, de belangrijke post van
directeur-generaal van de landbouw toevertrouwde; de vroegere functio-
naris, ir. A. H. L. Roebroek, nog steeds verbitterd over het feit dat Hirsch-
feld hem als waarmmemend secretaris-generaal van landbouw en visserij aan
de dijk had gezet, had zijn ontslag ingediend. De NSB ontleende evenwel
aan Ruiters benoeming niet veel voordeel: in de praktijk bleck namelijk dat
Ruiter in vérgaande mate steun gaf aan het beleid van Hirschfeld en van de
directeur-generaal van de voedselvoorziening, ir. S. L. Louwes. Ruiter had
nu eenmaal verstand van landbouwvraagstukken en ging dan ook als regel
accoord met de zakelijke argumentatie van Hirschfeld en Louwes wier
loyale medewerker hij werd, zulks tot teleurstelling van Mussert en tot diepe
ergernis van Roskam.

Zoekt men een tekenend voorbeeld van de mate waarin de bezetter, zijn
gelijkschakelingspolitick uitvoerend, door zijn bondgenootschap met de
NSB gedwongen werd, een beroep te doen op volmaakt ongeschiktekrachten,
dan komt men spoedig bij deze Evert Jan Roskam terecht.

Roskam was v8ér de oorlog met name in agrarische kringen een ijverig
propagandist voor de NSB geweest. Hij had flair en hij kon spreken. Daarbij
gaf hij zich van meet af aan als de vertegenwoordiger par excellence van de
zwoegende boerenstand uit; in werkelijkheid was hij een bakkerszoon uit

1 Brief, 3 okt. 1940, van F. E. Posthuma aan A. F. Zwaardemaker (a.v.).
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