
ROSKAM

Ede waar hij in.I892 in een gereformeerd 'gezin geboren was en een christe-
lijke lagere school doorliep. In zijn verdere schoolopleiding faalde hij; hij
faalde ook maatschappelijk: in '24 was de zaak die hij van zijn vader over-
genomen en uitgebreid had, failliet gegaan, en hij had aan dat faillissement
bij enkele familieleden die hem geholpen hadden, een schuld overgehouden
van niet minder dan f 50 000. In '32 was hij lid geworden van de NSB en
later in de jaren '30 kwam hij er op de 'volkse' vleugel terecht want in zijn
warrige geest waren het 'ras' -begrip en de leer van Blut und Boden een steeds
groter plaats gaan innemen. Het Nederlandse volk bestond voor hem nog
steeds uit Germaanse Friezen, Germaanse Saksen en Germaanse Franken;
dat hij zelf 'een Germaan' en 'een Saks' was, vervulde hem met kinderlijke
trots. Hij kon in het publiek zijn mond niet openen of dat heugelijk feit
werd gememoreerd. Dat met dat denken volgens het 'ras' -begrip een dosis
antisemitisme gepaard ging, spreekt vanzelf. Even natuurlijk was het dat
Roskam van eind' 40 af tot die NSB' ers behoorde op wie de Nederlandse
SS met haar prediking van de 'zuiverheid van het ras' en van de fundamen-
tele waarde van het boerenbestaan een sterke aantrekkingskracht uitoefende.
In de zomer van '41 trachtte Roskam persoonhjk in de SS opgenomen te

worden en op de avond van 10 juli (vijf dagen nadat zijn Agrarisch Front in
Rolde een anti-bolsje~istische landdag gehouden had die in pers en radio
grote publiciteit had gekregen maar waar bijna geen boeren aanwezig ge-
weest waren) bracht Feldmeijer hem met Ranter in contact. Ranter ver-
keerde toen juist in een scherp conflict met Mussert die immers geweigerd
had, de Nederlandse SSop Hitler te laten beëdigen - Roskam kreeg het gehele
verhaal te horen. Roskam, zo berichtte Rauter een dag later aan Himmler,

'sprang auf und erk/ärte, dass er das einfach nicht verstehen könne, dass Mussert da-
mit ja sich se/bst sein Grab schaujle, er (Roskam) sei aus innerster, heiligster An-
schauung heraus derAuffassung, dass wir Gott danken müssen, dass diese Generation
des Germanentums einen Führer Adolf Hit/er erhalten habe ... Mussert sei (soführ-
te er aus) zwar kein 'kleiner Hitler', dies sei indessen gut so, denn die Niederlande
brauchen nut einen Beamten und keinen Führer' -

nu, dit alles 'was naar Rauters hart gesproken! De beloning bleef niet uit:
nog diezelfde avond werd Roskam door Rauter in hoogsteigen persoon in
de SS opgenomen. Rauter meende hiermee een belangrijke vangst gedaan
te hebben; Roskam had hem namelijk verzekerd dat zijn Agrarisch Front
'mit den angeschlossenen Verbanden' al vijftigduizend leden telde!1 Het front

1Brief, I I juli 1941, van Ranter aart Himmler (HSSt~PF, 74 c).
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