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organisatie die door de bezetter beschouwd werd als een vertakking van een
sinistere internationale samenzwering: de Vrijmetselarij .

In de zomer van '40 had zich hier te lande de z.g. Einsatzstab Rosenberg
gevestigd: een staf die van Hitler de opdracht gekregen had, ill bezet West-
Europa de eigendommen van alle 'vijanden van het nationaal-socialisme'
in beslag te nemen. Daar werd ook de Vrijmetselarij toe gerekend die in tal
van plaatsen z.g. loges bezat alsook eigen gebouwen met als belangrijkste
het gebouw van het Groot-Oosten in Den Haag. Aan het hoofd van die
Nederlandse Vrijmetselaars stond als Grootmeester een gepensioneerde,
drie-en-zestigjarige generaal-majoor van het Koninklijk Nederlands-Indisch
Leger, H. van Tongeren, een nobel en moedig man. Uiteraard bezat de
Einsatzstab Rosenberg geen enkele rechtsgrondslag om de eigendommen van
de Vrijmetselarij naar zich toe te halen, maar daar wist de Duitser Werner
Schwier, die binnen Sclunidts Generalkommissariat aan het hoofd geplaatst
was van het Referat 'Internationale Organisationen', wel raad op. Schwier was
in Duitsland paardenslager geweest. In ons land placht hij zich als 'dr.
Schwier' aan te duiden. Hij was een rabiate Nazi en bovendien een bruut.
Vrijmetselarij en Jodendom waren voor hem één pot nat: beide moesten
uitgeroeid worden. Welnu, hij begon met via Harster, de Bejehlshaber der
Sicherheitspolizei und des SD, met spoed voor een beschikking te zorgen
waarbij de Vrijmetselarij tegelijk met alle Rotary-clubs en het Nederlandse
Rozekruisersgenootschap opgeheven werd. Die beschikking werd op 3 sep-
tember '40 door Harster ondertekend en twee dagen later werden alle ge-
bouwen van de Vrijmetselarij door de Nederlandse politie bezet. Daar bleef
het niet bij. In oktober werd generaal van Tongeren zonder opgaaf van
redenen gearresteerd; vijf maanden zat hij in Amsterdam gevangen. Medio
maart' 41 werd hij naar het concentratiekamp Sachsenhausen overgebracht.
'Diese Leute gehen ja alle in Gasbunker', zei een Duitse begeleider van zijn
transport.' Binnen enkele weken was van Tongeren bezweken.

Schwier was inmiddels begonnen met de liquidatie der Vrijmetselarij.
Via de NSB' er Müller-Lehning kwam hij in contact met een van diens
vrienden, mr. Joan Muller, een Haagse advocaat wiens praktijk geheel ver-
lopen was; Muller aanvaardde nog in september de 'mooie baan', aldus zijn
eigen woorden'', van algemeen liquidateur van de Vrijmetselarij. Hij be-
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1J.J. van Tongeren: Beknopt historisch verslag van de werkzaamheden van Groep
2000 (1945), p. 60. 2 Citaat uit zijn kasboekje, 8 sept. 1940 in PRA-Den Haag:
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