AANMELDING DER VERENIGINGEN

Harster die de Vrijmetselarij, de Rotary en de Rozekruisers verboden had,
een reeks andere organisaties ging aanpakken die hem ook niet zinden (de
Bellamy-groepen, organisaties van pacifisten, spiritisten, theosofen! en
anthroposofen, esperantisten, de Woodbrookers en de Vereniging voor
Volkenbond en Vrede), bereidde Seyss-Inquart een verordening voor die de
bedoeling had om met gebruikmaking van de formulieren die in grote
stapels bij de parketten der procureurs-generaal lagen, het gehele Neder-
landse verenigingswezen gelijk te schakelen. Voor de leiding bij die omvang-
rijke arbeid had de bezetter in de rijen van de NSB de geschikte helper
gevonden: een vijf-en-veertigjarige zakenman, Hans Werner Miiller-
Lehning. De lezer kwam zijn naam alsook zijn functie (‘commissaris voor de
niet-commerciéle verenigingen en stichtingen’) reeds herhaaldelijk tegen.

Deze Miiller-Lehning nu, was in Duitsland geboren, in 1895; hij was
overigens Nederlander. In de eerste wereldoorlog streed hij als vrijwilliger
in het Duitse leger mee; hij had daar blijkbaar verlof toe gekregen, althans:
hij behield de Nederlandse nationaliteit. In de periode tussen de twee wereld-
oorlogen was hij werkzaam in de textielbranche. Lid van de NSB werd hij
in ’33. Hij was even eerzuchtig als onscrupuleus en hij trachtte zich met zo
driftige haast naar voren te werken dat hij eind *41 in een persoonlijke brief-
wisseling tussen twee van Himmlers nauwste relaties aangeduid werd als
‘eine Personlichkeit die von wuns allen gleich ungiinstig beurteilt wird’?
— maar dat was ruim acht maanden na de dag waarop Seyss-Inquart juist
deze profiteur een almachtige positie gegeven had op het gehele terrein van
het verenigingswezen.

Eind februari ’41 was nl. de verordening verschenen?® die bepaalde dat een
‘commissaris’ (Miiller-Lehning) een onbeperkt recht kreeg om bij niet-
commerciéle verenigingen en stichtingen in te grijpen: hij kon ze, mits met
instemming van Generalkommissar Schmidt, ontbinden — hij kon ze ook een
andere leiding geven, beter gezegd: een leider in plaats van een bestuur, want
als Miiller-Lebning optrad, werd het leidersbeginsel getrouwelijk in acht
genomen. Het werk van zijn commissariaat moest door de er onder vallende
verenigingen en stichtingen bekostigd worden (die zouden een soort aanslag
ontvangen) — wie medewerking weigerde of zich tegen Miiller-Lehnings
ingrijpen verzette, zou gevangenisstraf krijgen (ten hoogste twee jaar) of
een boete (maximaal f 2 000).

* Het in Ommen gevestigde z.g. ster-kamp van de theosofen liet Schwier in
’42 uitbreiden tot het concentratickamp-Ommen. 2 Brief, 12 nov. 1941, van
F. Kranefuss aan K. Wolff (BDC, 4599). & VO 41/41 (Verordeningenblad, 1941,

p- 148-52).
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