GELIJKSCHAKELING

seren van personen die volgens nationaal-socialistische opvattingen geen
nageslacht mochten krijgen, en het liquideren van psychopaten en krank-
zinnigen. Ook werd voorzien dat er een bepaling zou komen waarbij artsen
verplicht werden, gegevens over door hen behandelde gewonde ver-
zetsstrijders aan de Sicherheitspolizei te verstrekken. Deze en dergelijke
gevaren die door de oprichting van de Artsenkamer dreigden, werden in een
estafette-bericht dat op de tweede bijeenkomst in Utrecht instemming vond?,
helder uiteengezet; het bericht ademde een zelfbewuste geest (‘Door soli-
dariteit zijn we sterk. We komen er wel doorheen’) - ja, het ‘centrum’ en
de districtsvertrouwensmannen waren er van overtuigd, een zo groot deel
van de artsen achter zich te hebben dat besloten werd, nog voor de publi-
katie van de verordening inzake de Artsenkamer een protestbrief bij Seyss-
Inquart in te dienen waaraan men lijsten met handtekeningen van alle artsen
die het met de brief eens waren, zou toevoegen. ‘Indien gij thans ons,
doktoren’, zo eindigde die brief,

‘gaat stellen onder de tucht van een met autoritaire macht bekleed staatslichaam,
bestaat voor ons maar al te gegronde reden voor de vrees, dat ambtenaren, aan
wie onze gedachten en onze gevoelsoverwegingen vreemd zijn, zich gaan mengen
in de behandeling onzer zieken en van ons directe of indirecte medewerking
gegist zal worden aan maatregelen die met ons geweten en maatschappelijk
inzicht in strijd zijn.

Met een beroep op de heiligste en menselijke rechten, overtuigd daarbij te
spreken in overeenstemming met de wens van het Nederlandse volk, verzocken
wij u met de meeste aandrang ons vrij te houden van de gewetensdwang waar-
mee uw artsenverordening ons bedreigt.

Gebonden als wij ons weten aan de eed of de plechtige belofte waarmee wij
ons ambt hebben aanvaard, gevoelen wij ons verplicht, u te verklaren dat wij
trouw zullen blijven aan de hoge normen waarop sinds mensenheugenis ons
beroep heeft gerust en dat wij in de uitoefening van ons beroep nimmer andere
overwegingen zullen kunnen laten gelden dan zulke welke gerechtvaardigd zijn
door ons geweten, ons plichtsbesef en onze wetenschap.’®

Eind oktober ontvingen de districtsvertrouwensmannen deze brief van
het ‘centrum’; het ‘centrum’ had er de tekst van de nog niet verschenen ver-
ordening aan kunnen toevoegen waar het via Haagse relaties de hand op
had kunnen leggen. Vier weken later werd opdracht gegeven, door middel
van de estafettes de handtekeningen van alle artsen te verzamelen behalve de
Joodse; men wist dat zij niet als lid van de Artsenkamer beschouwd zouden
worden, men wenste hen bovendien niet aan extra risico’s bloot te stellen.

* Tekst a.v., p. 172-73. ? A.v., p. 239—40.
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