
EERSTE PROTESTEN DER ARTSEN

Eind november werd door het 'centrum' ook meegedeeld dat het protest
alleen dan aan Seyss-Inquart overhandigd zou worden, 'indien minstens
drieduizend leden hun handtekening zouden gevel!'. Drieduizend - dat zou
ietsmeer zijn dan de helft.
Er waren in totaal in ons land ca. vijf-en-zestighonderd artsen; trok men

de ca. driehonderdzeventig Joodse artsen en de ca. honderdzestig 'foute' artsen
daarvan af (uiteraard zou men die laatsten, voorzover bekend, bij geen
enkele actie inschakelen), dan kwam men op een kleine zesduizend artsen,
leden en niet-leden van de Maatschappij, die hun handtekening zouden
kunnen plaatsen. De afloop was bemoedigend: vierduizendtweehonderd-
een-en-zestig artsen bleken bereid te zijn, aan de actie deel te nemen, meer
dan 70% dus, en op 5 december overhandigden prof Heringa, Noordhoek
Hegt en een arts uit Castricum, H. M. J. M. Leenaers, de protestbrief samen
met een keurig kistje waarin zich de lijsten met handtekeningen bevonden,
aan een ambtenaar van het Reichskommissariat; Seyss-Inquart konden zij
niet te, spreken krijgen - zij lieten hun visitekaartjes voor hem achter.
Intussen dreven zij de beleefdheid niet zo ver dat zij aan het Reichskommissa-
riat ook meedeelden dat 'het centrum' er voor gezorgd had, dat de tekst van
de protestbrief in vele duizenden exemplaren in het gehele land verspreid
zou worden.
Twee weken later, 20 december, werd de artsenverordening gepubli-

ceerd.' Zij hield in dat het bekendmaken van medische geheimen 0.111. aan
de Sicherheitspolizei voortaan niet meer strafbaar zou zijn en zij riep twee
nieuwe lichamen in het leven: de Nederlandse Artsenkamer ('elke arts is
lid der Kamer') en de Nederlandse Vereniging van Ziekenfondsartsen:
iedere arts die in '41 als ziekenfondsarts werkzaam geweest was (dat gold
voor veruit de meeste artsen) zou automatisch lid van die vereniging zijn.
De combinatie van de Artsenkamer en van de nieuwe vereniging van zieken-
fondsartsen (die alle rechten, goederen en verplichtingen van de Maatschappij
overnam die ontbonden verklaard werd) was uiteraard geen toeval: de
meeste artsen ontleenden een aanmerkelijk deel van hun inkomen aan de
behandeling van fondspatiënten. De bedoeling van de combinatie was, de
arts er als lid van de vereniging toe te bewegen, zich als normaallid van de
Artsenkamer te gedragen. Beide 'lichamen werden onder een en dezelfde
NSB'er geplaatst: de Haagse uroloog C. C. A. Croïn, plaatsvervangend
leider van het Medisch Front (waar de 'tadellose SS-Mann' dr. G. A.
Schalij als leider vervangen was door een NSB-arts die meer met Mussert
in de pas liep: dr. K. Keyer). Croïn werd president van de Nederlandse

1va 226/41 (Verordeningenblad, 1941, p. 1004-26).


