
GELIJKSCHAKELING

Artsenkamer en 'leider' van de Nederlandse Vereniging van Ziekenfonds-
artsen. Krachtens het leidersbeginsel kreeg hij het in zijn twee functies
volledig voor het zeggen - en nog' op de dag waarop hij zijn nieuwe bevoegd-
heden verwierf, bepaalde hij dat alle artsen die in '41 bestuursfuncties be-
kleed hadden hetzij in de Maatschappij, hetzij in de onder haar ressorterende
ziekenfondsen (die bijna de helft van alle ziekenfondsleden omvatten) voor-
lopig verplicht waren, onder zijn toezicht die functies te blijven uitoefenen.

Het 'centrum' van Medisch Contact bleef hier het antwoord niet op
schuldig. Het adviseerde de artsen, zich bij de inschrijving als lid van de twee
nieuwe organisaties neer te leggen, doch daar overigens geen enkele actieve
medewerking aan te verlenen. 'Voor dwang en dreiging', aldus een eind
december verspreid estafette-bericht,

'bukken wij niet. Aaneengesloten als wij zijn, verbonden door onze principes en
het besef van onze plicht en ons recht als vrij Nederlands arts, zal terreur door
ons met opgeheven hoofd gedragen worden ... De heer Croïn zal kennis maken
met oud-Vaderlandse deugden die hij weliswaar zelf vergeten en verraden heeft,
maar die in de Nederlandse artsen nu meer dan ooit levend zijn.'!

Het 'centrum' deed meer: het gaf via zijn vlot werkende verbindingen
alle artsen ook in overweging, persoonlijk Croïn een kort briefje te sturen
met de mededeling dat men niet bereid was, zijn bevelen en aanwijzingen
te volgen. Dit leek iets riskanter dan de handtekeningen-actie, die trouwens
gevoerd was vóór de verschijning van Seyss-Inquarts verordening. Zou de
gevraagde mededeling niet beschouwd kunnen worden als 'sabotage' van
door de Reichskommissar in het leven geroepen instellingen? De groep van
ruim twee-en-veertighonderd slonk, maar toch niet in sterke mate: in
januari ontving Croïn van ca. vijf-en-dertighonderd artsen de brieven
waar het' centrum' op aangedrongen had.

Misschien was het vooral die tweede actie welke de Duitsers stimuleerde
tot tegenmaatregelen. Het medisch verzet heeft zich door grote zwijgzaam-
heid omtrent de eigen organisatie gekenmerkt, maar het schijnt dat een van
de artsen die aan enkele besprekingen in Utrecht bij ten Cate en Ronge
deelgenomen had, aan derden verteld had wie daar de voornaamste woord-
voerders geweest waren. Brutel de la Rivière, Roorda en Wessel werden
begin februari '42 samen met ten Cate en Ronge gearresteerd en in het
concentratiekamp Amersfoort opgesloten en toen bleek dat daar enkele
dagen eerder prof Heringa binnengebracht was (zijn arrestatie had met de
activiteit van het 'centrum' niets te maken; wij komen er nog op terug),

1 Tekst in Ph. de Vries: Me 1941-1945, p. 182-83.
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