
'DE BEZETTER FAALDE'

beleid op verscheidene momenten ingrijpen. Dat was, wat bezet Neder-
land betrof, de Nederlandse regering onmogelijk: er ontbrak te veel aan de
geheime verbindingen; wat de regering te Londen aan informatie ontving,
arriveerde als regel te laat om grondslag te kunnen vormen voor eventuele
adviezen of aanwijzingen. Die situatie heeft zijn nadelen gehad. Een van die
nadelen was dat Seyss-Inquarts gelijkschakelingspolitiek en de daardoor uitge-
lokte reacties nergens op een centraal punt overzien werden - een punt van
waaruit men althans had kunnen trachten, de tegenacties te coördineren.
Dat manco kwam de bezetter te stade: hij bepaalde de verschillende stadia
van zijn offensief, hij stelde het tempo van dat offensief vast, hij koos groep
na groep de slachtoffers uit. Elk van die groepen bevond zich eigenlijk van
meet af aan in een geïsoleerde positie - geïsoleerd in zoverre dat zij zich als
regel verdedigen moest zonder steun van verwante groepen uit de samen-
leving, ja veelal zonder te weten wat zich bij die verwante groepen afspeelde.
Men kan hieruit afleiden hoezeer de bezetter er in geslaagd was, die samen-
leving in haar organisatorische aspecten als het ware uiteen te slaan. Dat die
fragmentatie in hoge mate bevorderd werd door de effectieve perscontrole,
spreekt vanzelf. Wij zijn geneigd, de gebeurtenissen die wij in dit hoofdstuk
beschreven hebben, als de kern te beschouwen van hetgeen in '41 geschied is.
Welnu: er is over de reacties aan Nederlandse kant vrijwel geen letter in de
pers verschenen.

En toch: de bezetter faalde.
Hij faalde, doordat de gelijkschakelingspolitiek hem niet verloste uit het

bondgenootschap met de geïsoleerde NSB. Hij faalde, doordat hij voor de
leiding van de nieuwe organen die hij in het leven riep, wéér op NSB' ers
aangewezen was. Hij faalde, doordat in de meeste van de beschreven sectoren
personen naar voren traden die met steun van gelijkgezinden soms onmiddel-
lijk, soms na aarzeling, soms zelfs na lange aarzeling (men denke aan de
vooroorlogse NVV-bestuurders) het inzicht en de moed opbrachten om,
alle intimidatie en alle risico's ten spijt, 'neen' te zeggen tegen de nazificatie.
Dat 'neen' werd niet van buitenaf opgelegd of voorgeschreven en er werd
door de eigen regering niet eens toe geadviseerd. Het kwam in spontaniteit
en in zelfstandigheid naar boven - ook bij het Episcopaat. Het heeft daaraan,
dunkt ons, niet alleen zijn historische betekenis maar ook zijn kracht ont-
leend.

Wat eiste de bezetter? Hij eiste dat men voor hem werkte, dat men hem
hielp de oorlog winnen en dat men zich onthield van illegale daden. Hij
eiste dat men bij de vervolging der Joden niet tussenbeide kwam. Maar hij
eiste in '40 en '41 toch bovenal dat het Nederlandse volk het nationaal-
socialistisch patroon zou aanvaarden. En op dat punt, misschien het belang-
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