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op naam van anderen transacties uitvoerden (het huren van auto's of van
fietsen bijvoorbeeld), men zou slachtoffers van verkeersongelukken, even-
tueel ook zelfmoordenaars, onmiddellijk kunnen identificeren - en zo zaten
er aan de algemene invoering van een deugdelijk identiteitsbewijs nog wel
meer positieve kanten. Die invoering werd dan ook in maart '39 door een
interdepartementale commissie met nadruk aanbevolen. Het vierde kabinet-
Colijn hield dat advies in beraad. Een van de overwegingen was daarbij dat
men, met het oog op de in geval van oorlog te verwachten rantsoenering,
met spoed de uitreiking van een ander, veel simpeler identiteitsbewijs, de
distributiestamkaart, in voorbereiding moest nemen. Die distributiestam-
kaart zou geen foto bevatten - hij kon dus onmogelijk als een overtuigend
identiteitsbewijs beschouwd worden. Of het kabinet-Colijn tegen de invoe-
ring van zulk een bewijs ook meer principiële bezwaren had, weten wij niet.
Een feit is dat die bezwaren wèl bestonden bij het kabinet-de Geer. Het
rapport van de interdepartementale commissie kwam hier begin maart '40
ter discussie. Daarbij stelde het kabinet zich op het standpunt dat de invoe-
ring van een identiteitsbewijs als door de commissie bepleit, waarbij
eigenlijk elke burger als een potentiële misdadiger beschouwd werd, in
strijd zou zijn met de Nederlandse tradities.
Lentz nam van die beslissing met teleurstelling kennis, wellicht zelfs met

verontwaardiging. Zij was hem een bewijs dat er van de Nederlandse
parlementaire demoeratie niet veel deugde. In geen enkele politieke partij
had hij meer vertrouwen: hij was een eigen partij gaan oprichten, de
Nederlandse Volksgemeenschap :- meer dan één- of tweehonderd aanhan-
gers kreeg hij niet.

*

Inhet Derde Rijk moest iedere burger steeds een identiteitsbewijs-met-foto,
de Z.g. Kennkarte, bij zich hebben. Dat was een belangrijk hulpmiddel voor
de Sicherheitspolizei - geen wonder dan ook, dat de hoogste functionarissen
van de Sicherheitspoliiei ontstemd waren, toen zij, in Den Haag hun taak
aanvaardend, constateerden dat (zo zagen zij het) de Nederlandse autori-
teiten de lakslieid zo ver doorgedreven hadden dat Nederland niet eens een
waterdicht identiteitsbewijs kende. Zij wendden zich tot de, secretaris-
generaal van justitie, Tenkink, en deze berichtte' op 14 juni '40 per brief aan
zijn ambtgenoot van binnenlandse zaken, Frederiks, dat 'de Duitsepolitie-


