
VOORBEREIDING VAN HET PERSOONSBEWIJS

autoriteiten namens de Duitse overheid de wens te kennen hebben gegeven
dat zo spoedig mogelijk wordt overgegaan tot invoering van de identiteits-
kaart hier te lande." Men ziet: hier was sprake van een Duitse 'wens' - het
was geen bevel; bovendien was het een wens van 'de Duitse politie-autori-
teiten'; die wens vervullend, zou men dus bij uitstek die politie-autoriteiten
('de Gestapo', zoals men toen nog zei) een dienst bewijzen. Maar Tenkink
noch Frederiks beriepen zich op het negatieve standpunt dat de regering
enkele maanden tevoren ingenomen had. Integendeel: Tenkink wees Frede-
riks uitdrukkelijk op het rapport van de interdepartementale commissie dat
door de regering afgewezen was. De houding van beide secretarissen-
generaal moet men als uitvloeisel zien van het algemene beleid dat het
college van secretarissen-generaal in '40 voerde: maatschappelijke onrust
moest tegengegaan worden; een algemeen identiteitsbewijs dat beter was
dan de distributiestamkaart, werd kennelijk als een middel gezien om de
bevolking effectiever te kunnen controleren.
Het werd spoedig duidelijk dat de invoering van zulk een nieuw bewijs

maanden, misschien wel meer dan een jaar zou vergen: die bewijzen moesten
ontworpen worden en gedrukt, en vervolgens zou de uitreiking aan ca.
zeven miljoen Nederlanders (kinderen zou men er buiten laten vallen) zeker
een half jaar in beslag nemen. Zo lang wensten' de Duitse politie-autoriteiten'
niet te wachten. Vandaar dat Tenkink en Frederiks op loktober '40 be-
paalden dat voorlopig het paspoort orde distributiestamkaart als identiteits-
bewijs zou gelden; aan de stamkaart zou dan een foto gehecht worden.
Hier vloeide uit voort dat alle Nederlanders boven de veertien jaar die geen
paspoort bezaten, zich in de winter van '40 op '41 met hun stamkaart en:een
foto bij de bevolkingsregisters moesten melden; de foto werd daar op de
stamkaart vastgehecht - maar voor die stamkaart gold hetzelfde als voor het
paspoort: men kon de foto met weinig moeite door een andere foto ver-
vangen. De 'Duitse politie-autoriteiten' waren dan ook niet tevreden - en
Lentz evenmin.
Lentz was er in de zomer van '40 van overtuigd dat Duitsland de oorlog

practisch al gewonnen had. Er moest een nieuw Nederland ontstaan - een
Nederland dat in het nieuwe Europa een ereplaats zou innemen doordat er
een identiteitsbewijs zou gelden, beter dan men het waar ook ter wereld
'bezat! Aan welke eisen zulk een identiteitsbewijs moest voldoen, wist
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