VERSCHERPTE CONTROLE

scholen in Amsterdam-zuid ondergebracht was, in maart '42 geheel uit
‘Schalkhaarders’ samengesteld. Later in '42 alsmede in ’43 waren het in beide
steden bij uitstek de leden van deze gekazerneerde eenheden die gebruikt wer-
den voor het uit hun huizen halen van te deporteren Joden. Onder de man-
schappen van beide eenheden (van wie slechts een kleine minderheid bij de
NSB aangesloten was) waren er verscheidenen die bij de Jodenvervolging als
sadisten en dieven optraden; anderen deden hun best, zo weinig mogelijk
slachtoffers op te halen. Men kan hier al uit afleiden dat de Schalkhaar-
opleiding niet in die zin doeltreffend was dat elkeen die in die molen gestopt
werd, er ook met een Nazi-mentaliteit uitkwam. Op diegenen evenwel die
de neiging hadden (en dat behoefde maar een zwakke neiging te zijn), zich
aan het nationaal-socialisme te conformeren, had de Schalkhaar-opleiding
veelal een duidelijk effect in de verkeerde richting. Dezulken en de uitge-
sproken nationaal-socialisten waren het die ‘de Schalkhaarders’ spoedig een
kwalijke naam gaven bij de publieke opinie.

De Schalkhaar-opleiding en de vorming der gekazerneerde eenheden
waren symptomen van Rauters streven om binnen de Nederlandse politie
(die aanvankelijk grosso modo even ‘Nederlands’ voelde en dacht als de
bevolking als geheel) nationaal-socialistische kernen te vormen waar hij
meende op te kunnen bouwen. Dergelijke ‘kernen’, veelal uit NSB’ers of uit
NSB-gezinden bestaande, kwamen overigens in de grote steden in het westen
al tot stand voor de ‘Schalkhaarders’ ten tonele verschenen. Wij denken, wat
Amsterdam betreft, aan de politiemannen die in ’41 als ‘bureau inlichtingen~
dienst’ geconcentreerd werden in de politiepost aan de Nieuwe Doelen-
straat in het centrum; inspecteur Douwe Bakker was hier de chef en het
duurde niet lang of ‘de Nieuwe Doelenstraat’ was een berucht begrip in de
hoofdstad: elke door de Sicherheitspolizei verstrekte opsporings- of arrestatie-
opdracht werd door Bakker en zijn mannen met graagte uitgevoerd. Het
Parool sprak in de herfst van ’41 van ‘een gangsterbende’:

‘Elke woning waar de lieden binnenkomen, wordt afgeschuimd . . . De bende
van de Doelenstraat is bijzonder gesteld op thee, koffie, vet, boter, slaolie, sigaren
en sigaretten. De kerels proppen hun zakken vol, steken in aanwezigheid van de
bestolene diens sigaretten op. Dekens, zaklantaarns, fototoestellen, grammofoon-
platen e.d. worden tot goede buit verklaard. Een der schooiers legt er zich op
toe, de linnenkast te doorsnuffelen, wat altijd tot resultaat heeft dat een deel van
het lingeriegoed verdwijnt . .. Op het bureau maken de kerels onderling ruzie
over de vraag, wie ’s avonds een van de auto’s zal krijgen om weer ‘wat goeds te
gaan halen’.?

1 Het Parool, 24 (3 okt. 1941), p. 3.
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