
BROERS EN MAAKT PROMOTIE

de meest kwalijke opdrachten bevelen zouden krijgen die niet van de Duitser
Rauter maar van de Nederlander Broersen afkomstig.waren. Deze werd in
feite de 'chef der Nederlandse politie' - een politie die hij nog steeds niet had
kunnen 'reorganiseren'.

De nieuwe instructies die na enige tijd van Broersen uitgingen, logen er
niet om. Begin oktober '42 voerde hij de Hitlergroet in bij de 'gesloten een-
heden', bij de Schalkhaar-opleiding en aan de inmiddels opgerichte Politie
Officiersschool in Apeldoornt, eind oktober berichtte hij aan alle burge-
meesters, hoofdcommissarissen en conunÏssarissen van politie alsmede aan
alle marechaussee-commandanten, 'dat aan opdrachten van bevoegde Duitse
autoriteiten tot arrestatie, transport en voorgeleiding van Joden, gijzelaars
of andere personen zowel door de rijks- als door de gemeentepolitie gevolg
dient te worden gegeven'ê, en begin november kregen diezelfde autoriteiten
van hem te horen dat minstens eenmaal per week een gehele dag lang 'con-
trole op persoonsbewijzen (in het bijzonder op vervalsingen)' moest worden
uitgeoefend; Broersen was zich wel bewust dat die controle niet erg scherp
kon zijn ('het op de openbare weg door politieambtenaren nemen van
vingerafdrukken is', schreef hij, 'praktisch ondoenlijk al zou dit theoretisch
de enige goede oplossing zijn om te constateren of de aangehouden persoon
inderdaad de rechtmatige eigenaar is van het persoonsbewijs') - desniettemin
nam hij aan dat men ook bij vluchtige controle vervalsingen zou kunnen
constateren; het was zijn 'uitdrukkelijke wens dat aandezematerie bijzondere
aandacht wordt geschonken."

In dezelfde tijd waarin die circulaires uitgingen, werden de Duitse troepen
in Egypte beslissend verslagen en werd bij Stalingrad het Zesde Duitse leger
ingesloten. Broersen was intelligent genoeg om te beseffen dat het er naar
ging uitzien dat Duitsland de oorlog zou verliezen. Tegen dat vooruitzicht
was hij niet- bestand: aan zijn neiging tot uitspattingen gaf hij steeds vaker
toe. Daar kwam bij dat zijn politieke positie danig verzwakt was. Mussert had
Rauters pogingen om de politie bij het SS-apparaat in te lijven, van meet af
aan met wantrouwen gadegeslagen. Hij was Broersen als een handlanger
van Rauter gaan beschouwen en het was in januari '42 tot een daverende
ruzie tussen hen beiden gekomen waarna Broersen zijn lidmaatschapskaart

1Aan die school te Apeldoom werd in maart' 43 door vijf inspecteurs of adjunct-
inspecteurs van politie die er de cursus moesten volgen, bij aankomst geweigerd, de
Hitlergroet te brengen; die vijf werden naar het concentratiekamp Vught over-
gebracht. Van de vier-en-twintig boden van het directoraat-generaal van politie
weigerden in april' Ü zeven de Hitlergroet te brengen; zij werden alle zeven ont-
slagen. 2 Rondschrijven, 30 okt. I942 (BG-Den Haag: dossier L. J. Broersen,
37 rood). 3 Rondschrijven, 5 nov. I942 (a.v., 0 I7).


