
'MEN DIENDE DE VIJAND EN HAATTE HEM TEGELIJK'

bepalingen' vullen moest met' de levende geest der ware volksgemeenschap'.
'Er moet helaas geconstateerd worden', aldus die vertaling,

'dat dit hier dikwijls nog niet zo is. Men ziet en hoort weliswaar het dode bevel
maar men bemerkt, bespeurt geen levende uitvoering ... Of gelooft de politie-
man bijvoorbeeld dat hij zijn plicht gedaan heeft, wanneer hij bij de avond-
controle aan de Kaag eenvoudigweg bij de zeil- en andere watersportbeoefenaars
gaat zitten, bier drinkt, hoera'tjes op de koningin uitbrengt en eventueel nog op
de Duitsers scheldt, in plaats van de voorgeschreven ontruiming uit te voeren?'

En dan het groeten! 'Met een eerlijk en open oog moet gegroet worden.
Maar niet, zoals dit helaas geconstateerd kan worden, gedwongen, verbeten
en met afgewende ogen." .

Eind '41 werd voor politiemannen de gelegenheid geopend, een cursus
in een buitenlandse taal te volgen. 'Bij de opgave aan welke cursus men wil
deelnemen, is gebleken', deelde Broersen aan de procureurs-generaal mee,
'dat men voor het Duits zo goed als geen interesse heeft, terwijl de belang-
stelling voor het Engels geweldig blijkt te zijn." Dat was veelzeggend. En
niet minder veelzeggend was het dat, alle aansporingen ten spijt, in de late
zomer van' 43 de groetplicht nog steeds zo veelvuldig genegeerd werd door
leden van het Amsterdamse politiekorps, dat de waarnemend politiepresident
de waarschuwing deed uitgaan dat een ieder die de groetplicht blééf ver-
waarlozen, aan de Sicherheitspolizei voorgeleid zou worden.

En ziedaar dus het probleem: men diende de vijand en haatte hem tegelijk.
Lag de zaak anders bij allen die aan Wehrmacht-orders werkten? Inwezen
niet - maar toch in zoverre wèl, dat het pijnlijker en vernederenàer was,
ten behoeve van de vijand arrestaties te produceren dan onderdelen voor
veldgeschut of militaire schoenen. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat de
voortgezette dienst voor menige politieman een steeds toen~mend gewetens-
probleem gevormd heeft - een probleem dat eigenlijk alleen opgelost werd
door diegenen die de dienst verlieten of die, in dienst blijvend, bewust en
waar zij maar konden, personen die door de Sicherheitspolizei gezocht
werden, waarschuwden en een maximum aan hulp beden aan de illegaliteit .

. Dat is niet ielden gebeurd; het zegt toch wel iets dat zich op een totaal van
1 671 personen die in het kader van de Landelijke Organisatie voor Hulp
aan Onderduikers en de Landelijke Knokploegen het leven lieten (1943-45),

1 'Nederlandse vertaling van de tweede voor de Nederlandse politie door Haupt-
mann der Schutzpolizei Schönfelder gehouden voordracht' (juli 1941), p. 19-20
en 27 (eNO, 353 b). 2 Vergad. p.g.: Notulen, 18 dec. 1941, p. 8.
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