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Naar het ghetto

Of zich al in de vroege Middeleeuwen af en toe Joden in de Nederlanden
bevonden hebben, is hoogst onzeker. Onder Karel de Grote en zijn opvol-
gers was in elk geval van Jodenhaat nog maar weinig sprake. In het Karo-
lingische rijk vormden de Joden over het algemeen een geachte, door
privileges beschermde groep in de samenleving; zij wonnen veelvuldig
nieuwe aanhangers voor hun geloof en huwelijken met niet-Joden die tot
het Jodendom overgingen, kwamen vaak voor. Menige bisschop zag dat
met lede ogen. De eerste bekende cproepen om aan de privileges der Joden
een einde te maken, dateren uit het begin van de negende eeuw; ze zijn van
aartsbisschoppen van Lyon uitgegaan. Het was de kerk die de gelovigen
voor ging houden dat Joden wezens waren van minder allooi. Tegen het
einde van de negende eeuw kregen de Joden in nieuwe formuleringen die
in de liturgie ingevoerd werden, een plaats, lager nog dan de heidenen.
Uitbarstingen van volkswoede tegen de Joden deden zich in die tijd niet voor,
maar het sprak vanzelf dat het telkenmale door de kerk onderstreepte feit
dat het Joden geweest waren die Christus gekruisigd haddcn, op den duur
meer en meer vat kreeg op de geesten. Ten tijde van de eerste Kruistocht
(1096) kwam het tot massalepogroms, vooral in het Rijnland: rondtrekkende
benden moordden de Joden uit. Opvallend was daarbij tweeërlei: ten eerste,
dat wereldlijke en kerkelijke autoriteiten, bevreesd dat die pogroms in
anarchie zouden omslaan, veelal de Joden in bescherming namen; ten tweede,
dat de reactie van de Joden zelf door een sterk gevoel van eigenwaarde
bepaald werd: de meesten hunner weigerden, ook als zij daar hun leven mee
konden redden, hun geloof prijs t~ geven. In de parolen die in Joodse kring
werden doorgegeven, werd trouwens gesteld dat geen enkele Joodse ge-
meente het recht had, één of meer leden uit te leveren wanneer men daarmee
kon bereiken dat de bloeddorstigheid der aanvallersgestildwerd: 'Wanneer
de vijand zegt: levërt ons iemand uit, anders slaan we allen dood, laten ze
dan', zo heette het in het uit de twaalfde eeuw daterende Boek der Vromen,
'allen doodslaan opdat niemand uitgeleverd wordt.'!
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