NAAR HET GHETTO

Tijdens de Tweede Kruistocht (1146) kwam het niet alleen opnieuw tot
pogroms, maar nu werd ook voor het eerst, in de Engelse handelsstad
Norwich, de beschuldiging geuit dat Joden een Christenkind vermoord
hadden om zijn bloed te mengen in het meel dat zij gebruikten voor hun
Paasbrood. Latere verklaringen van vorsten, ja ook van de Paus (Innocen-
tius III) dat die beschuldiging van de rituele moord een verzinsel was,
hadden maar weinig effect. Er zijn uit de volgende eeuwen van de Europese
geschiedenis in totaal ca. honderdvijftig gevallen bekend waarin dat ver-
zinsel tot processen leidde; de in staat van beschuldiging gestelde Joden
moesten als regel de brandstapel bestijgen.?

In de dertiende eeuw werd in de meeste Westeuropese landen gedecre-
teerd dat Joden een apart, veelal geel, kledingstuk of teken moesten dragen.
Meer en meer kwam het streven naar voren, hen in de uithocken van de
samenleving te dringen waar enkelen hunner alleen in leven konden blijven
door (wat overigens ook anderen deder) geld op woekerrente uit te lenen.
De plaats welke die getekenden in die uithoeken innamen, versterkte dan
weer de minachting die met name de priesters en het lagere volk voor ‘de
moordenaars van Christus’ koesterden. Het was een vicieuze cirkel. Hij te-
kende zich het eerst en het duidelijkst in Engeland af. Hier hadden de Joden
een sterke positie opgebouwd in de handel. Tegen het einde van de dertiende
eeuw werden zij allen uit het land verdreven. Tot een universele Jodenver-
volging kwam het echter eerst in de veertiende eeuw: de angst die toen door
de hongersnoden en door de pestepidemicén gewekt werd (de ‘Zwarte
Dood’ die tegen het midden van die eeuw misschien wel aan een derde tot
de helft van de Europese bevolking het leven gekost heeft), ontlaadde zich
allerwege in verhalen dat de Joden, bijvoorbeeld door het vergiftigen van
bronnen, de oorzaak waren van de massale, ja ongekende sterfte. Zij kwamen
nu eerst recht buiten de wet te staan — als men hun aanwezigheid nog duldde!
Na Engeland moesten zij nu ook Frankrijk verlaten?; alleen in het staat-
kundig verbrokkelde Duitsland konden zij zich handhaven, vluchtend
overigens van stad naar stad; velen ondernamen de verre tocht naar Polen
en Litauen, waar het antisemitisme toen nog niet doorgedrongen was. In
Midden- en West-Europa waren evenwel in die door natuurlijke katastrofen
geteisterde veertiende eeuw de begrippen ‘Jood’ en ‘duivel’ over elkaar heen

! In Duitsland en in Oostenrijk-Hongarije kwam het in de jaren '80 en ’90 van de
vorige eeuw nog tot enkele van deze processen. Het totnogtoe laatste proces werd
in de jaren 191113 in Rusland gevoerd. 2 Uit Frankrijk werden zij voor het eerst
verdreven in het begin van de dertiende eeuw; zij keerden toen evenwel spoedig
terug.

482



