DE JODEN IN DE MIDDELEEUWEN

geschoven; ‘de Jood’ was ‘duivels’ geworden: een sinistere figuur die als
woekeraar een pond mensenvlees kon opeisen (Shylock) en die van de vijf-
tiende eeuw af als regel afgebeeld werd met een kromme neus. Een normaal
bestaan was voor die alom gevreesde en gehate verworpelingen niet langer
mogelijk. In Duitsland werden zij in afgesloten stadswijken, ghetto’s,
samengedrongen; hier restte de meeste Joden niet anders dan een bedreigd
bestaan in armoede en angst. Aan hun geloof en aan hun gebruiken klampten
zij zich vast, uitziende naar de dag waarop de Messias hen zou komen
verlossen, en van generatie tot generatie werd een gevoel van minachting
overgedragen jegens de z.g. Christenen die met hun haat en hun wreedheden
voortdurend de zedeleer overtraden die zij beweerden aan te hangen.
Vermoedelijk kort na 1100 kwam het in de Nederlanden tot de vestiging
van de eerste Joodse gemeenten. Hoewel er maar één gewest was waar Joden
aparte kledij moesten dragen (Gelderland), konden zij zich niet lang hand-
haven. Met name in Brabant leidde de ‘Zwarte Dood’ tot een recks van
pogroms en tegen het jaar 1400 hadden nagenoeg alle Joden de Nederlanden
verlaten. Wat achterbleef, was het beeld van ‘de Joden’ dat de priesters aan
de gelovigen, de ouders aan hun kinderen voorhielden: ‘Ze zijn’, aldus
Bovenkerk in zijn samenvatting van de Middelnederlandse litteraire teksten,

‘het inbegrip van alle kwaad op aarde; zij hebben zich schuldig gemaakt aan de
meest verschrikkelijke misdaad tegen God zelf die men zich denken kan, Wanneer
zij zijn verspreid over geheel de wereld, overal leven in ellende en onderdrukking,
dan is dat . . . slechts een klein deel van de straf die God in Zijn rechtvaardigheid
over hen besloten heeft.’t

Pas by de overgang van de Middeleeuwen naar de Nieuwe Geschiedenis
weerklonken de eerste stemmen van Humanisten die betwijfelden of het
gepast was, de Joodse tijdgenoten verantwoordelijk te stellen voor een
gebeuren dat zich bijna vijftien eeuwen eerder in Jeruzalem afgespeeld had.
De emotionele kracht en het wijdverbreide karakter van het antisemitisme
waren die Humanisten evenwel niet onbekend. ‘Indien het christelijk is,
Joden te haten,” (Erasmus die deze woorden schreef, betwijfelde het) ‘dan zijn
wij van nu af aan allen Christenen.’

1H. Bovenkerk: ‘De Joden gezien door Middeleeuwse en zestiende-ceuwse schrijvers’
in: Geschiedenis der Joden in Nederland, dl. I, p. 108.
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